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Fotoğraflar: CANAN YETİŞTİ 


KONULAR 


22 Çocuğunuz için psikolog 
seçerken dikkat! 

34 içinizdeki küçük mucize! 
Bebeklerin anne karnında şaşırtan becerileri... 


40 Doğuma hazırlık eğitimleri 
ne kadar etkili? 
Hangi kursların gerçekten doğuma hazırladığını, önde gelen yöntemlerin neler olduğunu sizler için araştırdık. 


48 Hoşgeldin bebeğim 
Ünlü isimlerin bebekleriyle karşılaşma anları... 

54. Sosyal medyada çocuk hakları 
Sosyal medyada çocuk paylaşımları konusunda merak edilen her şey... 

60 Nasıl bir ebeveynsiniz? 

Modern dünyada anne-baba olmanın getirdiği kaygılar ve çözüm yolları... 

66 Gen detoksu ile sağlıklı rahimler 
sağlıklı nesiller 
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74 
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Takip edin... 

En son çıkan kitaplar, instagram hesapları ve internet siteleri... 
Sosyalleşelim 

Ailecek eğlence zamanı... 
Soru-cevap /ANNE SAĞLIĞI 
Soru-cevap / ÇOCUK SAĞLIĞI 
Dr. Gülnihal'den pediatri notları 
Doktor fobisini başlamadan önleyin 
Minik Gezgin 

Mutluluk paylaşılan anın kendisinde 
Çocuk stil 

Yeni sezon renkleriyle 

eğlence başlasın 

Yemek saati 

İçinizi ısıtacak lezzetler 

Haydi oyuna 

Evde oyun önerileri... 
Ayayannelerin burç yorumları... 
Astrolog Zeynep Turan anlatıyor. 


( 


Pe Bebeğinizin odası hazır mı? 


Ül üretrit 


/ Düşük formaldehit oranına sahip hammadde kullanımı. . cilek.com © (9) cilekodasi 


“Tekstil seti ürüne dahil değildir. 


—& editörden 


FOTOĞRAF: KORAY IŞIK 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zuhal.eyubogluMdbebegimvebiz.com.tr 


©bebegimvebiz 
Gi Bebegimvebizdergisi 


Derin konulara girdik yine bu ayi 


Cep telefonlarımız, en özel anlarımızda bile hep bizimle... Artık fotoğraf makinelerimiz çekmecelerde tozlanmaya başladı ve her anımızı cep telefonlarımıza kaydeder hale geldik. Bebeklerimiz, çocuklarımız 

için süslü albümler yerine dijital albümler yapıyoruz artık. Sosyal medyadaki hesaplarımız da bir çeşit albüm sayılıyor aslında... Ve sonu nereye varır diye düşünmeden, sorgusuz bir teslimiyet duygusu ile miniklerimizin fotoğraflarını yüklüyoruz bu hesaplara... Peki, bunun sonu var mı? Şimdilik yok gibi ve birçoğumuz bu durumdan hoşnut görünüyoruz. Ancak yine birçoğumuzun atladığı önemli bir nokta var ki, o da sosyal medyada çocuk hakları... Biz de derin bir araştırmaya girince, konunun ne kadar da hassas ve özen gerektirdiğini anladık. 
Enine boyuna ele aldığımız haberimizi okuyunca bize hak vereceksiniz. 


Günümüzde anne-babaların, çocuklarının psikolojik sorunları için güvenebileceği uzman isimler bulmaları çok da kolay olmuyor. Çünkü bu alanda o kadar çok ünvan var ki; psikolog, pedagog, psikolojik danışman, psikiyatrist, klinik psikolog, vb... Bir de psikoloji kökenli olmayıp da, ortalıkta psikolog olduğunu iddia eden kişiler de cabası... 
Tüm bunlar arasında nasıl bir ayrım yapmamız gerektiği noktasında kafaların karışmasına artık bir son verelim istedik ve psikolog seçimi konusunu mercek altına aldık. Bir solukta okuyacağınızı düşünüyorum. 


Ah bir de şu aşı meselesi var. Son zamanlarda yine aşı karşıtı görüşlerin gündeme gelmesiyle tüm dünyada tartışılır hale gelen aşılarla ilgili anne-babalardaki soru işaretleri yeniden alevlendi. 
Toplumsal açıdan ve bilimsel veriler tarafından bakılınca, “Aşılar aslında düşman değil, dost!” diyor hem uzmanlar hem Sağlıklı Bakanlığımız ve hem de Dünya Sağlık Örgütü... Çocuklara aşı yaptırılmaması ile nelerin göze alınıyor olduğu da dahil aşılar hakkında her şeyi ele aldığımız ve aşı tartışmasına son verecek nitelikte detaylı bir içerik hazırladık ve çok yararlı bir kitap çıktı ortaya... 


Kendinize ve ailenize çek iyi bakın 


ZUHAL EYÜBOĞLU 
Yazı İşleri Müdürü 


Vebivila bebivita Devam Formülleri 


Bebivita, 1994 yılında kurulmuş, HİPP'e git bir markadır. 
Debivita, güvenilir süt formüllerini sıkı denetimden geçirilmiş ham maddeleri kullanarak 


Alman kalite standartlarında üretir. 
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TURKUVAZ w vekhi 
SAHİBİ 
TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. 


TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜR YASEMİN GEBEŞ 


YAYIN DİREKTÖRÜ ASLIHAN SARP İŞMAN 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ZUHAL EYÜBOĞLU (zuhal.eyuboglu©bebegimvebiz.com.ir) GÖRSEL YÖNETMEN MİNE ÜNAL YILDIRIM (mine.unal©bebegimvebiz.com.tr) 


YAZI İŞLERİ 
AYTÜLİKE KESKİN / EDİTÖR (aytulike.keskin©bebegimvebiz.com.ir) MELİKE YILDIRIM / EDİTÖR (melike.yildirim ©bebegimvebiz.com.tr) 


FOTOĞRAF EDİTÖRÜ CANAN YETİŞTİ SATKIN FOTOĞRAFLAR DENİZ DOĞAN, KORAY IŞIK KATKIDA BULUNANLAR 


KLİNİK PSİKOLOG BAHAR GÜNDÜZ ÇAKIR, IRYNA OKUR, DR. HAKAN ÇOKER, PROF. DR. HÜSNÜ GÖRGEN, PEDAGOG BELGİN TEMUR, ZEYNEP TURAN 


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU ŞEFİK ÇALIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YONCA ERTÜRK ÖZEREN PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ DERYA CANAN SÜTER ÜRETİM TAKİP MÜDÜRÜ EYÜP ÇURLU 
PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME UZMANI ZEYNEP DOĞAN GRAFİKER FİLİZ MORAY 


LL A ME ME 


REKLAM SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEMA TEKER REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ EBRU KAÇAR GİRGİÇ 


REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ EMEL ÖZEN REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ MEHMET PEHLİVAN 


REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ SİNEM ATAK REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ FİLİZ ÖZKAN GÜNAY REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ MELEK GÜNÇE 


REKLAM REZERVASYON 
TEL: (0212) 354 33 61/63/65 o FAX: (0212) 3543375 BÖLGELER REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ AYNUR GÜKCAN ANKARA REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ AYŞE ALTUN EGE REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ ŞEBNEM AKDENİZ ADANA REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ GÜNEY YILMAZ 


TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ 
MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI SİNAN KÖKSAL 


Bebeğim ve Biz Dergisi'nin imtiyaz ve yayın hakkı Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'ye aittir. BEBEĞİM VE BİZ Turkuvaz dergisinde, yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
Yazışma: Turkuvaz Dergi Grubu, Barbaros Bulvarı Cam Han, Balmumcu, 
No: 153 34349-Beşiktaş/İstanbul Turkuvaz Dergi Tel: Santral no: (0 212) 354 47 65 

Yayın Türü: Yerel, Süreli F 199 üyesidir. 
Yönetim Yeri: Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153 80700 Beşiktaş/Istanbul 
Yayıncı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş Matbaa Genel Müdürü: MEHMET KAMİLOĞLU Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 

Basımcı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
Basıldığı yer: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 Sancaktepe 
İstanbul Tel: (0216) 585 90 00 
Dergi İşletme Müdürü: HAKAN DEMİRCİ 


ABONE OPERASYON MÜDÜRÜ 
UFUK KOCAOĞLU 
* /TurkuvazMedyaAboneHizmetleri fi©TurkuvazAbone 
Çağrı Merkezi: 444 88 81 
abone©turkuvazabone.com www.turkuvazabone.com 
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BEBEKLERİN IHTIYALINL EN YL ANNELERİ BİLİK, 


Annelerin Tercihi Wee Baby! 


Bebe 


Bebeğinin dilinden doğal olarak anlayan annelere, 
7100 doğal zeytinyağlı kremli 
Komili Bebe bebek bezi! 


4 
za 


| Türkiye'de 
ik Defa KALPLERE 


Zeytinyağlı kremli İY iç yüzey m — 


Bebeğinizin cildine temas eden yumuşacık iç yüzeyi 6100 doğal zeytinyağlı krem içerir; tahriş, pişik, kızarıklık oluşumunu önlemeye yardımcı olur. 


Özel emici bölge 


Bebeğinizin vücudunun anatomik yapısına uyumlu özel emici bölge ile sıvıyı hızla alt tabakaya iletir ve ekstra kuruluk sağlar. 


Esnek yan bantlar 


Süper esnek yan bantları bebeğinizin vücudunu 

nazikçe sararak rahat ettirir; 
hareket özgürlüğü sağlar. 


Nefes alan dış yüzey Wumuşok, yüksek Pamuk gibi yumuşak dış boar iyerler j 

yüzeyi ile bebeğinizin cildini Yumuşacık yüksek bariyerleri nefes almasını sağlar. sayesinde sızıntıyı önler. 


her ay 


Gakip edir... 


En son çıkan kitaplar, instagram hesapları ve internet siteleri... 


Dedemin Ayçiçeği Tarlası 
Toprak'ın anne ve babası son zamanlarda sık sık tartışır. Bu durumun onu üzdüğünü fark eden ailesi, yaz tatili için Toprak'ı dedesinin yanına gönderir. 
Toprak, kasabaya geldiği andan itibaren, ayçiçekleri ve tanımadığı bir çocukla ilgili garip rüyalar görmeye başlar. 
Yazar: Gamze Pat / Altın Kitaplar 


Şanslı Kedi Patikare 


Apartmanların arasındaki bahçeli bir evde yaşayan Patikare'ye diğer kediler imrenerek bakar. Sahibi Gün Hanım kedisini çok sever. Bir gün bahçede dolaşırken komşu kediler ona çok şanslı olduğunu ve sahibi için bir hediye bulmasını söyler. Patikare bir sürpriz yapmak için hemen harekete geçer. 
Yazar: Tanşıl Kılıç / Hep Kitap 


Ah Dişim Vah Dişim 
Zeynep dişlerini fırçalamayı hiç sevmez. 
Bu durum; dişleri için çok zararlıyken ağzında yaşayan küçük canlılar, yani Diş Çürüğü ve Diş İltihabı için bir ziyafet gibidir. 
Sınıfa yeni gelen ve annesi diş hekimi olan Aziz, Zeynep'in dişlerine özen göstermesini sağlar. Küçük canlıların Zeynep için bir sürprizi vardır. 
Yazar: loanna Bouldoumi / Pena Yayınları 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Kirpi ve Sergi 
Bu sıcak hikaye, yılgınlığa düşmeme ve karşılaşılan engelleri avantaja dönüştürebilme konularında okuyucuları yüreklendirirken çözüme giden yolların ne kadar çeşitli olabileceğine de dikkat çekiyor. Kirpinin bulduğu yaratıcı çözümler çocukları hayran bırakacak. 
Yazar: Özge Bahar Sunar / 
Redhouse Kidz Yayınları 


7 TIKLA 2 


YAN 


A 


Y cocukludunya.com 


Çocukların gelişim sürecini merak edenler için... 


Eğitim Danışmanı ve Pedagog olan 
Prof. Dr. Norma Razon ve ekibinin danışmanlığında hazırlanan bu site, 0-6 yaş çocuklarının gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Çocukların yaşlarına özel hazırlanan sorular sayesinde bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlarda seviyelerinin belirlenmesine olanak tanıyan site, çocukların yaş gruplarına özel aktiviteler öneriyor. 


*X 


 fitpregnancy.com 
Sağlıklı ve fit annelerin buluşma portalı 


Farklı kaynaklardan bilgi almayı seviyorsanız ve bir de İngilizceniz de varsa hamileliğe farklı bir bakış açısıyla yaklaşan bu site tam size göre! Sağlık, beslenme ve egzersiz konuları göze çarpıyor. 
Hamileliğinizi takip edebileceğiniz interaktif sayfaları da var. 
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HAZIRLAYAN: AYTÜLİKE KESKİN 


KORKMAZ (6) 


12 Supla Tabağı 6 Adet Küçük Kayık Tabak 
12.Servis Tabağı 2 Atlet Küçük Kayık Tabak mek Tabağı (© | 141 Adet Çorbalık * Kapak Wİİ Sasluk ve SoslukAltı 
“kle luzluk ve Biberlik 


Hasbahçe Hatayi Yemek Tak 


Bone Porcelain e 90 Parça 


WWww.korkmaz.com.tr GÜ ozzeüizmani O) ezzörüzmani (Giezzetüzmani 


ÇOCUKLAR İÇİN 
Ş le ( MIRO ATÖLYESİ 
Nİ H ... Bu atölyede Joan Miro Ferra'nın 


hayatı, sanatı ve çalışmaları anlatılırken bir yandan da katılımcılar Miro'nun 


Ailecek eğlenme ve hoş vakit geçirme zamanı... Ma | çalışmalarından aldıkları ilham ile kendi 


iki ve üç boyutlu çalışmlarını yapacaklar. 


LEZZET, SEVGİ e ei a günü, Ni 
VE OYUN BIR ARADA! 7 saatleri arasında gerçekleşiyor. 


www.opendialogueistanbul.com 


ik 


Sıcak ve samimi atmosferi, birbirinden leziz reçeteleri ve çocuklara farklı 

bir dünya sunan konsepti ile BEE eat.play.love, her yaştan misafirini Reşitpaşa'da ağırlıyor. “eat.play.love” mottosu ile hizmet veren BEE'yi özel 


kılan noktalardan birini de çocuk alanı oluşturuyor. Özel olarak hazırlanan sanatsal aktivitelerden workshop'lara, takım çalışmalarından duyusal oyunlara kadar birçok faaliyetle çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunuluyor. 


instagram.com/bee.eatplaylove 


MUZIPO KIDS ŞİMDİ DE 
DİYARBAKIR'DA 


Muzipo Kids, “Aynı Gökyüzünün 


Çocuklarıyız” projesi kapsamında, Diyarbakır Çınar ilçesinde Çınar 
Anaokulu içerisine bir hareket alanı tesis ederek çocuklara armağan etti. Hareket alanında; çocukların denge, koordinasyon ve esneklik becerilerini geliştiren hareket eğitimleri uygulanacak. Bunun yanı sıra çocuklara başarma duygusunu tattıran, onlara özgüven kazandıran etkinlikler 


gerçekleştirilecek. www.muzipo.com.ir 


KIDZANIA'DA BİR GECE TEKRAR ÇOCUK OLUN 


ÇOCUKLARA GERÇEK HAYATIN YANSIMASINI SUNARAK HAYALLERİNDEKİ YÜZLERCE MESLEĞİ DENEYİMLEME İMKANI SUNAN KIDZANIA, GELENEKSELLEŞEN ETKİNLİĞİ “BÜYÜKLERE KIDZANIN İLE KAPILARINI TEKRAR YETİŞKİNLER İÇİN AÇIYOR. 23 MART CUMA AKŞAMI KAPILARINI AÇACAK OLAN KIDZANIA'DA BÜYÜKLER, ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ DÜNYASINA ADIM ATARAK BİRBİRİNDEN FARKLI AKTİVİTELERİ DENEYİMLEYECEK. 


www.kidzania.com.ir 
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HAZIRLAYAN: MELİKE YILDIRIM 


Bu topraklarda doğallıkla yetişen besleyici ve faydalı ürünleri 

son teknoloji yöntemlerini kullanarak bir araya getirdik. 
Bebeğinizi beslerken de 

hep yanınızda olmak için 
HAMMM ürünlerini ürettik. 

Doya doya yaşayın diye... 


X soru cevap JAN N z 


Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı 


5 


z Prof. Dr. Hüsnü Görgen hamilelik, 


doğum ve doğum sonrası ile ilgili sorularınızı yanıtlıyor. 


ŞEKER YÜKLEME TESTİ 
YAPTIRMALI MIYIM? 


Henüz yeni hamile kaldım ve en çok merak 

ettiğim konu da şeker yükleme testini yaptırıp yaptırmamak. Bu test için neden olumsuz haberler çıktı sizce? Ve sizce yaptırmalı mıyım? - Sevinç Öz / İst. 


Hamilelik bazı hormonların etkisiyle insüline 

karşı direncin arttığı ve kan şekerinin kolayca yükseldiği bir dönemdir. Bu nedenle özellikle şeker hastalığı açısından yatkınlığı olan bazı kadınlarda, hamilelik sırasında geçici olarak şeker hastalığı bulguları ortaya çıkar. Bu duruma “hamilelik şekeri” veya “gestasyonel diyabet” denilir. Tedavi edilebilir bir durumdur, ancak hamilelik süresince dikkatle izlenmelidir. Tedavi edilmeyen gestasyonel diyabet hem bebeğin hem de annenin sağlığı için tehlikeli olabilir. Tanı konulması bebek ve annenin yaşadığı sorunların büyük oranda azalmasını sağlar. Bu nedenle daha önce farkına varılmamış şeker hastalığının saptanması veya hamilelik sırasında ortaya çıkan geçici şeker hastalığının tanısının koyulması önemlidir. Günümüzdeki yaygın uygulamaya göre, öncelikle tüm hamilelere hamileliğin başlangıcında açlık kan şekeri veya HbA1C bakılması önerilir. Ölçülen değerler yüksek bulunursa, yükleme testi hemen yapılır. Bu testler normal bulunursa yükleme testi genellikle hamileliğin 24 ve 28. haftaları arasında yapılır. 
Eğer anne adayında yüksek risk faktörleri varsa yükleme testi hamileliğin başlangıcında da yapılabilir. Hamilelik takiplerini yapan hekimlerin, hamilelere bu testi yaptırmalarını önermeleri doğru, önermemeleri ise eksik bir yaklaşımdır. 
Elbetteki, bu testi yaptırıp yaptırmamaya anne adayları kendi iradeleriyle karar verecektir. Ancak bu testi yaptıracak olan hamileler kendilerini rahat hissetmeliler, bebeklerinin bundan zarar görmeyeceğini bilmeliler. Glukoz yükleme testinden dolayı endişe duymamalılar. 
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NE KADAR YÜRÜYÜŞ YAPABİLİRİM? 


5.5 aylık hamileyim. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum ve günde 1-1.5 saat yürüyorum. Hamilelikte her gün yürümenin sakıncası var mı ve günde en fazla kaç saat yürümek ideal? 
- Ece Kara / İzmir 


Doktorunuz tarafından bir sorun belirtilmemişse, 

hamilelik esnasında spor yapmanızın size ve bebeğe bir zararı yoktur. Erken hamilelik döneminde step, aerobik, yüzme, yürüyüş gibi sporları yapabilirsiniz. Spor yaparken uygun bir ayakkabı giymeniz önerilir. Yanınızda mutlaka su bulundurun. Hamileliğin son dönemlerinde, kilo artışı, gittikçe ağırlaşan bebeğin baskısıyla birlikte hem hareketler zorlaşır hem de meydana gelen metaboli ve hematolojik değişiklikler nedeniyle kişi kendini daha s 


> 


güçsüz hissedebilir. Bu dönemde fiziksel aktivitelere 

on verilmemeli, ancak olabildiğince hafifletilmelidir. Son dönemlerde haftada 3-4 gün yapılacak 20-30 dakikalık yürüme egzersizleri yeterli olur. Ev içerisinde basit egzersizleri yapabilirsiniz. Gün içerisindeki aktivitelerinizi dinlenme araları vererek yapmalısınız. 


VİTAMİN VE MİNERAL 
DESTEĞİ GEREKİR Mİ? 


Hamilelikte vitamin ve mineral ihtiyacımız ne kadar artıyor? 
Bu ihtiyacı karşılamak için neler yapmalıyız? Ekstra multivitamin desteği almanın bir sakıncası var mı? 
- Tuğba Üstündağ / İst. 


Hamilelik sırasında düzenli ve dengeli beslenemeyen 

veya yüksek riskli (vejetaryenler, sigara içenler, çoğul hamilelik yaşayan (ikiz, üçüz...) anne adaylarına özellikle vitamin-mineral verilmesi gerekir. Ancak bu vitamin-mineral desteklenmesi bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Düzenli olarak günde 3 öğün yemek; bu yedikleri içerisinde süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, ekmek ve tahılgiller, yüksek proteinli gıda (et, balık, yumurta, fasulye ) yiyen bir hamile normal, dengeli besleniyor ve yeterli vitamin desteğini alıyor demektir. Bebeğinizin iyot ihtiyacı için iyotlu tuz kullanın. 
Hamilelik sırasında önemli olan, eksikliğinde veya fazla alınmasında zararı olabilecek vitamin-mineraller A, D, C, B6 Vitamini, Demir ve Kalsiyumdur. 


Ma? 


41 bl U e |UÇUİ #4 14 * ILİ UĞ 


g | dh | N / 


> v4 wv. v4 | Gd | li wi 4 # | GC ii w. 74 | (2 > j ) İ 


2018 Yaz koleksiyonumuz 
stoklarımıza girmiştir. 


bebettobayi.com toptansatış portalımız hizmete girmiştir. 


0-36 ay arası OEKO-TEX© MA belgeli bebek sağlığına duyarlı şık 


ve rahat ürünlerimiz sizleri bekliyor. 


0 soru csup | ÇOCUK 


3 yaşındaki kızım son zamanlarda zayıflamaya başladı. 

Bu zayıflamanın nedenini öğrenmek için onu doktora götürdüm, bağırsak kurdu olduğunu öğrendik. Halbuki temizlik konusunda titiz bir insanım ve mutlaka yiyecekleri iyice yıkarım. Bunun nedeni acaba başka bir şey olabilir mi? 
- Asuman Köse/ İst. 


Kıl kurdu bir restoranda yediğimiz salatadan tutun girdiğimiz bir ortamdan solunum yolu ile dahi enfekte olunabilen bir rahatsızlığa neden olur. Kıl kurdunun dişileri geceleri biz uykudayken makattan çıkıp yumurtasını makat dışına bırakır ve tekrar içeri girer. Bizler sabah kalktığımızda o yumurtalar uçuşur ve havada asılı kalır evde yaşayan herkes solunum yolu ile enfekte olur. O yüzden aynı evde yaşayan herkes tedavi olmalı, tüm çarşaf ve yorganlar kaynar suda yıkanmalıdır. 
Kıl kurdu düşündürecek olan belirtiler: Makatta kaşıntı, iştahsızlık ve kilo alamama, karın ağrısı, diş gıcırdatma, ağızdan salya akması, kabızlık ve ishal ataklarıdır. 
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı sorularınızı yanıtlıyor. 


<> 3aylık bebeğimin gözleri çapaklanıyor sürekli. Bazen » gözünü bile açmakta zorlandığı anlar oluyor. Her 

uyandığında temizliyorum, ama gün içerisinde yeniden 

oluşuyor. Ne yapmalıyım? - Feride Katırcı / Ankara 


Anlattığınız durum konjonktivit dediğimiz göz 


yy enfeksiyonudur. Konjonktivitte en önemlisi 


hijyendir. Öncelikle el ve yüz bol bol yıkanmalıdır. 


Antibiyotikli damlalar en az 7 gün kullanılmalıdır. 
Burada en önemli diğer husus; tedaviye rağmen gerilemiyorsa gözyaşı kanalı tıkanıklığına bağlı tekrarlayan konjonktüvittir. Bu durumda bir göz uzmanına başvurmalı ve takipte olunmalıdır. 
Göze bol bol masaj yapılmalıdır. 


Kısa bir süre önce doğum yaptım, fakat çalışan bir 

anne olduğum için 6 aydan sonra tekrardan işbaşı yapacağım. Bu dönemde de çocuğuma anne sütünü biberonla vermek zorunda kalacağım. Onu biberona alıştırmak için 3. aydan itibaren ara ara anne sütünü biberonla vermeyi düşünüyorum. Bu dönemlerde biberon kullanmanın herhangi bir sakıncası olur mu? 


- Burçak Güler/ İst. 


Öncelikle biberonu önermiyoruz. Çünkü, 

biberona alışan bebeklerde meme reddi başlayabiliyor. Bunun sonucunda da bebekler emmek istemeyebiliyor ve bu da anne sütünün azalmasına neden oluyor. Bu sebeplerle de bebekler mamaya mecbur kalıyor. Biberon değil şırınga ya da kaşık biberon kullanmalısınız. 


Medicine Hospital'e teşekkür ederiz. 
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Doktor ziyaretleri hem anne-babalar hem de doktorlar açısından zaman zaman çok yorucu geçebiliyor. Bazen çocuklar, öyle büyük korkularla gelip öyle zor bir muayeneden geçiyorlar ki, o esnada hem muayene süreci faydalı olmuyor hem de aileler doktorun tavsiyelerini anlamakta zorlanıyorlar. İşte doktor korkusunu azaltacak alternatifler... 


Muayene olacağını söylemeli mi? 
* “Doktor kızar! Doktor iğne yapar!” 
Çocuklarınızı terbiye ederken siz ve çocuğunuzla ilgilenen diğer kişiler, bu tür sözlerle doktorları kesinlikle koz olarak kullanmamalısınız. En sık yapılan hata budur! 

* Çocuğunuzun yaşı “gerçekleri paylaşmak' açısından son derece önemlidir. 2-3 yaş arasında algılama ve mantıkla yorumlama kabiliyeti çok iyi olmadığından normalin üstünde yapılan açıklamalar, endişe ve paniğin artmasına 

neden olabilmektedir. 2-3 yaş grubu çocuğunuza doktor abla/ ağabeyinin onu beklediği, sakin durursa bir sürprizi olduğunu söyleyebilirsiniz. Aşı konusunu doktora bırakabilirsiniz, o uygun bir dille açıklayabilir. 

»* Oyuncakçıya gidiyoruz deyip 
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DOKTOR FOBİSİNİ 
BAŞLAMADAN 
ÖNLEYİN 


Çocukları büyütürken doktoru bir korku objesi halinde göstermek, büyüme çağında bile bitmeyecek bir fobinin temellerini atmanıza sebep olabilir. 


kandırarak doktora götürmek onun için büyük bir hayal kırıklığı olur. 
“Önce doktora gideceğiz. Sonra da istediğin oyuncağı alırız” mesajı çok daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Aynı şekilde aşı olurken “hiç acımayacak” söylemi doğru olmaz; 
“Çok az acıyabilir, ama hemen geçecek” demek daha doğru olacaktır. 


Kılık kıyafeti nasıl olmalı? 

* Rahat açılabilen, kolay çıkan pantolon veya etek ya da 

eşofman gibi lastikli bir pantolon giydirebilirsiniz. Dar paça kot pantolonlar, doktor muayenesi için uygun değildir. 

* Önden açılan, özellikle de çıtçıtlı gömlek tercih edebilirsiniz. 

* Bebeğinize ise uzun kollu iç body giydirmeyin. 

* Boğazı dar tişört veya boğazlı kazak seçmeyin. 

* Soğuk günlerde kat kat giydirirseniz, muayeneye girmeden önce üzerinde bir veya iki kat kalmasını sağlayın. 

* Biz doktorların kıyafetine gelince... 
Çocuk doktorları beyaz önlük giymez bunun nedeni de çocukta 'beyaz önlük korkusu' yaratmamaktır. 


Muayene saati ne zaman olmalı? 
* Uykusunu almış bebek ve çocuklar 


muayene sırasında rahat olurlar. 

* Mümkünse gündüz uykusuna denk gelmeyen bir saati tercih edin. Eğer size uymuyorsa gündüz uykusunu O gün için biraz erkene alın. 

* Küçük çocuklar okul sonrası yorgun oldukları için muayeneleri de daha zor geçer. Yuvadaysa öğlen arasında muayene edilmesi daha iyidir. 


Evde “doktorculuk” oynayın 

* Çocuğunuza oyuncak doktor çantası satın alın ve sizi muayene etmesine izin verin. Oyuncağın parçalarını doğru kullanın ki o da muayene sırasında aynı aletleri görüp bağlantı kurabilsin. 

* Doktora giden bir kahramanın hikayesini muayeneden bir gün önce okuyup evde canlandırabilirsiniz. 


Muayene sırasında çocuğunuzu nasıl tutmalısınız? 

* Genellikle muayene masası korkutur. Bu durumda en güvenli yer kucağınızdır. 

* Ağlamıyorsa kucağınızda sakin bir şekilde tutup yapılacakları siz de tekrarlayabilirsiniz. 

* Ağlıyorsa onu sabitleyerek muayeneyi kolaylaştırıp doktora yardımcı olabilirsiniz. Bunun için kollarının üzerinden kavramanız yeterlidir. 


19813 


günümüze 


PSİKOLOG g ELERKEN 


DIKKAT! 
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ÇOCUK GELİŞİMİ VE 
EĞİTİMİ MEZUNU YUVA VE 


ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNİN, 
YAŞAM KOÇLARININ, SOSYOLOJİ 


MEZUNLARININ BİLE 
KENDİLERİNİ PSİKOLOG VEYA 
PEDAGOG İLAN EDEBİLDİĞİ 


GÜNÜMÜZDE “DOĞRU UZMANA 


NASIL ULAŞILIR?” SORUSUNUN 
PEŞİNDEN GİTTİK. 


Hazırlayan: AYTÜLİKE KESKİN 


Yalnızca yetişkinler değil, çocuklar da ruhsal açıdan desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Boşanma, aileye gelen yeni bir kardeş, bakıcının değişimi, ailede yaşanan kayıp, anaokuluna başlama gibi pek çok farklı durum çocuklar için alışması, uyum sağlaması zor bir süreci başlatabiliyor. Annebabalar, çocuklarının davranışlarıyla ilgili çözüm bulamadıkları bu durumlarda uzman isimlere başvurmaya karar veriyorlar. Öncelikle eş dost referansları, internet araştırması devreye giriyor. 
Ancak bu süreç başlı başına kafa karıştırıyor. 
Psikolog, danışman ve psikiyatr gibi kavramların tam olarak anlaşılamadığı, bu alanda eğitim görmeyen isimlerin bile özel psikoterapi seansları yapabildiği günümüzde anne-babaların çocukları için güvenebileceği isimler bulması çok da kolay olmuyor. Biz de anne-babalar başta olmak üzere hemen herkesin merak ettiği bu konuyu mercek altına aldık. Ve sorularımızı Uzman Psiklog Selin Kongur ve Hedefe Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzmanlarından Kurucu ve Klinik Psikolog Nurten Sancak, Çocuk/Ergen Psikoloğu Nazlı Büyükbayrak ve Uzman Psikolog Şebnem Yapareller'e yönelttik. 


“PEDAGOG ÇOCUK 
EĞİTİMCİSİDİR, ÇOCUK 
PSİKOLOĞU DEĞİLDİR” 


- Klinik Psikolog NURTEN SANCAK 


Psikoloji alanı çok çeşitli ve farklı uzmanlık alanlarına sahip. Özetle bu title'ları anlatabilir misiniz? Pedagog kimdir, ne yapar? 

Pedagoji çocukların eğitimiyle ilgili bilim dalıdır. 
Eğitim bilimi olarak da adlandırılır. Pedagog çocuk eğitimcisidir. Çocuğun ruhsal durumu, grup olayları ve öğrenci-öğretmen ilişkileri gibi bilginin aktarımını engelleyen, etkileyen dış etkenleri dikkate alır. Fakat 
1982 yılında üniversitelerde pedogoji bölümleri isim 
değiştirmiş, psikolojik danışmanlık anabilim dalı olmuştur. Pedagog unvanı ise, psikolojik danışman olmuştur. Bu konunun uzmanları ailelere çocuk eğitimi alanında danışmanlık sunabilir, ama çocukları tedavi etmez/edemezler. Çocukların psikolojik problemleri konusunda yardım etmek çocuk psikoloğunun veya çocuk psikiyatristinin alanıdır. Bizim ülkemizde pedagog kelimesi halk arasında yanlış bir şekilde çocuk psikoloğu olarak bilinir. Dolayısıyla çocuğa ilişkin bir sorun olduğu zaman 'çocuğu pedagoga götürdüm/götüreceğim' cümlesini sık sık duyarız. Bu yanlış bilgi sonucu pedagog unvanı olan uzmanların psikoloğun alanına giren çocuk danışanlara baktıklarını sık duyuyoruz. Sadece bununla kalsa 

iyi, pedagog unvanı olmayanlar bile, örneğin çocuk gelişimi ya da anaokulu öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenler bile kendilerine öğretmenim demiyor, pedagogum diyor. Tekrar belirimek istiyorum, pedagog-psikolojik danışmanlar eğitim, ailevi, akademik sorunların varlığında, günlük yaşam olayları ile baş etme becerilerini geliştirme konusunda çocuğa ve aileye hizmet verirler, ilaç yazmazlar. 
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Çocuk ve Ergen Psikiyatristi kimdir, ne yapar? 
Çocuk ve ergenlik dönemine ait ruhsal rahatsızlıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesi konusunda çalışan tp fakültesi mezunu hekimdir. Başvuran çocuğun ve ergenin ruhsal yapısını değerlendirme, tanı koyma, tedavi etme ve gerekirse ilaç yazma yetkisine sahip olan kişidir. 


Çocuk ve Ergen Psikoloğu kimdir, ne yapar? 
Çocuk ve ergenin yaşadığı psikolojik problemlerde, olumsuz yaşam olaylarında (kayıp, yas durumlarında), okul problemleri konusunda ailelere destek sunar. 
Ayrıca bazen çocuk ve ergende birtakım psikolojik problemler çıkabilir, bunların bazıları zamanla kendiliğinden kaybolurken bazıları ise daha da artabilir. Ailelerin baş edemedikleri, zaman geçmesine rağmen kaybolmayan, hem çocuğun/gencin 

hayatını hem de ailenin hayatını olumsuz etkileyen problemlerde ailelere destek olan kişilerdir, ilaç yazamazlar. 


Psikolog kimdir, ne yapar? 

4 yıllık psikoloji bölümü mezunudurlar. Tanı ve tedavi 
yapamazlar. Koruyucu ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinde ruh sağlığı ekibi ile birlikte çalışırlar. İki yıllık yüksek yaptıktan sonra uzman psikolog unvanı alıp, tanı ve tedavi yapabilirler. 


Klinik Psikolog kimdir, ne yapar? 

Psikoloji yüksek lisans eğitimleri sonrasında klinik psikoloji üzerine yüksek lisans/doktora yapmış psikologlara denir. Psikoterapi yapabilirler. Bunun için geçerliliği olan bir ekolün eğitimini almış olmaları gerekir, örneğin, bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi, oyun terapisi, aile terapisi, çift terapisi, cinsel terapiler gibi... Klinik psikoloji, duygusal, zihinsel 

ve davranışsal bozuklukların nedenlerini araştıran, inceleyen ve psikoterapi yöntemleri ile soruna müdahale eden, psikolojinin uygulamalı bir alt dalıdır. 
Klinik psikologlar ilaç yazamazlar. 


Bir psikolog veya pedagoga başvuracak kişi ön araştırmayı nasıl yapabilir? Bu konuda yasal düzenlemeler var mı, eğer yoksa yapılacak mı? 
Psikologların şu an en önemli ihtiyaçlarından birisi yasal olarak tanımlanmak ve bir odalarının olma ihtiyacıdır. Şu anda bir dernek çatısı altında (Türk Psikologlar Derneği) çalışmalar yapılabiliyor. Bu dernek bakanlar kurulu kararnamesi ile tanınmış 

bir dernektir. Dernek olarak etik süreçleri işletme konusunda bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Diğer 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yandan etik ihlalleri yapanların çoğunun derneğe 

üye olmadığını da biliyoruz. Fakat oda olsa herkesin mesleği icra edebilmek için odaya kayıtlı olması gerekir. 
Bu kişiler daha sıkı denetlenir ise ihlallerin önüne geçilebilir. Dolayısıyla mesleğin etik ilkelere uygun bir şekilde icra edilmesini denetleme imkanı da oluşur. 
Ama bunun için psikologların derneğe üye olmaları gerekiyor. Böylece psikologlar dernekten sorgulanabilir. 


Çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu biri kendisine pedagog diyebilir mi? Ve bunun yanında psikolog olduğunu söyleyen kişiler terapi yapabilirler mi? 
Klinik psikolog unvanı için en az psikoloji lisansı, arkasından bu alanda yüksek lisans gerekir. Aslında bu eğitimler de yeterli değil; uzun eğitimler, süpervizyonlar aldıktan sonra, yani belli bir tecrübe sonrası terapi yapmak doğru ve etik olandır. Alan dışında lisans okumuş (hukuk, iktisat, işletme, pazarlama, ekonomi vb) ve klinik psikolog olmak isteyenlerin psikolog olabilmeleri için önce klinik psikoloji yüksek lisansı 

ve bununla beraber klinik psikoloji alanında doktora yaparak mezun olmaları gerekir. Fakat bugün akademik dünyaya göz attığımızda, büyük ve önde gelen üniversitelerin büyük bir çoğunluğu klinik psikoloji yüksek lisans programlarına sadece alan mezunu öğrencileri kabul etmekteler. Tabii bu standartların 

da TPD'nin (Türk Psikologlar Derneği) ve bakanlığın çalışmaları sonucu ile getirilen sınırlamalar olduğunu 


belirimek önemlidir. Sonuç olarak sadece psikoloji lisansı ile mezun olmakla psikoterapist olunmuyor. 
Terapist olmak için uzmanlaşmak, yani psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans derecesine sahip olmak öncelikli gerekliliktir. Bunların yanı sıra devam eden bir eğitim hayatı ve ek olarak da süpervizyonlar yıllarınızı alıyor. Yani insan psikoloji bölümünden mezun olup diplomasını alır almaz dört duvarı bulduğu anda ofis açmamalıdır. Zaten bu konuda çalışmalar devam ediyor. Tabii daha önce de bahsettiğimiz gibi psikologların meslek yasasının olmaması, henüz oda olmamaları bazı boşluklar doğuruyor. Bu boşluk, bir sürü gayri ciddi kişinin (uzmanlar daha ağır tabirler kullanıyor, bu kişileri tanımlamak için) psikologluk oynamasına neden oluyor. Bunu da yavaş yavaş yapıyorlar. 


Örneğin; işletmecilikten yaşam koçluğuna geçiyorlar, 


bakıyorlar ses seda yok oradan da kendi kendilerine psikolog unvanı veriyorlar. Ve bir anda TV'lerde, gazetelerde boy gösterip ahkam kesiyorlar. 

Psikoloji neredeyse popüler ve ünlü olmak isteyen herkesin kullandığı, taciz altında olan bir meslek dalına dönüştü. Bir bakın etrafa biraz önce de bahsettiğim gibi, aşk psikoloğu, diyet psikoloğu 

vs gibi pazarlamaya dayalı ilgi çekici isimler ile ortaya çıkıp aslında çok başka alanlardan gelmiş insanları görürsünüz. Hiçbir bilimselliği olmayan, ekoller uydurup, üstüne de kitap yazanlar... Bu süper “uzmanlar”, "iki seansta şundan kurtulun, üç seansta bunu yaparsınız" diyerek yüksek seans ücretleriyle insanları sömürerek zaman içinde onlara ciddi zararlar verebilirler. Tercih edeceğiniz kişilerin lisansının psikoloji olmasına özen gösterin. 
Ya da tercih edeceğiniz kişilerin lisansının psikoloji ve sonrasında da yüksek lisansının yine psikoloji olmasına dikkat edin. İdeal olanı budur elbette. Eğer lisansı başka bir bölümde okumuşsa, bu durumda da yüksek lisansın psikoloji ve sonrasında da doktorasının psikoloji olması önemlidir. 


Bu eğitimi almadan televizyonlara, gazetelere çıkıp sosyal medyada bir uzman gibi görüşler yağdıran bu kişiler insanlara yarar değil, zarar veriyor. Sonuç olarak psikolojik destek almadan önce destek almayı düşündüğünüz psikoloğun/psikoterapistin diplomalarını ve uzmanlık alanını kontrol edin. 
Psikoterapi son derece ciddi bir iştir, ehil olmayan lerde yarar değil, zarar getirir. İyi bir uzman yaptığı işler, çalışmalar, araştırmalar ile kendini gösterir. 
Sonuçta psikoloji bir bilim dalıdır. Dolayısı ile psikoterapistler de bilim insanlarıdır. 


D 


“KORKU, KAYGI VE ÖFKE 
DURUMLARI BİR UZMANA 
DANIŞMAYI GEREKTİREBİLİR” 


Çocuk/Ergen Psikoloğu NAZLI BÜYÜKBAYRAK 


Hangi durumlarda psikolog/pedagoga ihtiyacımız olduğunu anlarız? 

Çocukların davranışları çok değişkendir. Davranışlarla ilgili bazı değişkenlikler yaşla bağlantılıdır ve normaldir. Örneğin; 2 yaşında bir çocuk öfke nöbetleri 
geçirip kendini yerlere atabilir. Ama bu durum, 15 
yaş bir ergen için normal değildir. Veya 0-2 aylık bir bebek yüksek sesten korkabilir. Bebek 6-8 aylıkken yabancılardan korkmaya başlar, 8-10 ay civarında 

ise ebeveynlerinden ayrılmak bebeği korkutur. 3-4 yaş civarındaki çocuklar, yataklarının altında var olduğunu düşündükleri canavardan korkarlar, çünkü hayal ve gerçek arasındaki fark bu yaş civarındaki çocuklar için net değildir. Bu korkular 5-6 yaş civarına kadar sürebilir. 7-11 yaş arası çocuklar evde yalnız kalmak istemezler; gerçekle hayal arasındaki fark bu yaş çocuklarda daha net oturmuş olsa bile, gene de çok güçlü bir hayal gücüne sahiptirler ve bu sebeple korkuları devam eder. Ayrıca bu yaş civarı çocukların kendilerine veya değer verdikleri diğer canlılara (ebeveynler, sevdikleri hayvanlar... vb) kötü bir şey olabileceğine dair kaygıları olur. Buna ek olarak, 

okul çağındaki çocuklar bazen ebeveyn sınırlarını tesi etme sürecinde yalan söyleyebilir, ebeveynleri aldatabilirler. Bu yaş dönemindeki çocuklarda “çalma” davranışı da gözlemlemek mümkündür. 

12 yaş ve üstü ergenlerin zihni, akranlarının kendileri 
hakkında ne düşündüğü ile ilgili çok meşguldür. 

Bu yaşlarda da, sevdikleri birinin ölmesinden veya yaralanmasından endişe duyarlar. Bu dönemde 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ergenler, sınav kaygısı yaşarlar; gelecekle ilgili 

de korkuları vardır. Gene bu dönemde, ergenlerin kafalarının içinde savaş, terör, kaçırılma, doğal afetler ve haberlerde duydukları başka korkutucu olaylara dair senaryolar onları rahatsız eder. Öfke ve davranış problemleri konusuna gelindiğinde, her çocuk ailedeki örneğin; boşanma, kardeş doğumu gibi kendisi için stres yaratan durumlarla karşılaştığında, davranış sorunları geliştirebilir. Ailelerin bu davranış problemlerinin uzun süredir devam edip etmediğini takip etmeleri gerekir. 


Tüm bu bahsedilenler göz önünde bulundurulduğunda, bir psikolog veya psikiyatriste danışmanın gerekli olduğunu gösteren sinyal, çocuklarda olan bu korkuların, kaygıların ve öfkenin; sıklığı, süresi ve işlevselliği bozup bozmamasıdır. Örneğin; 11 yaşındaki bir çocuk hala yatağının altındaki canavarlardan korkup 

tek başına uyuyamıyorsa, bu durumda bir çocuk psikoloğuna başvurmak önemlidir. 10 yaşındaki 

bir çocuk annesinden ayrılamadığı için sürekli olarak okulda devamsızlık sergiliyorsa, bu durumda da danışmanlık almak doğru olacaktır. Örneğin; kardeşini kıskanan bir çocuğun öfkesi, kardeşine fiziksel olarak zarar vermek boyutunda ise böyle bir durum da ebeveynlerin yardım alması gerektiğine işaret ediyor olabilir. Ebeveynler eğer olağandışı 

bir durum olduğunu seziyorlarsa ya da sadece bir şeylerin yanlış olduğu duygusuna kapılmışsa bunu göz ardı etmemelidirler. Çünkü çocukların bir ruhsal sıkıntısının olduğunu ancak onların davranışlarındaki 


BİR COCUK PSİKOLOĞU 
SORUNUN DURUMUNA 
GÖRE BAZEN BİR ÇOCUK 
PSİKİYATRİSTİNDEN DE 
YARDIM İSTEYEBİLİR. 
BAZI DURUMLAR HER 
İKİ UZMANLIK ALANININ 
ORTAKLAŞA ÇALIŞMASINI 
GEREKTİREBİLİR. 
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değişikliklerden anlayabiliriz. Çocuklar yetişkinler gibi sorunlarını ifade edemezler. Çoğunlukla 

bazı semptomlar ortaya çıkarırlar. Bazen çok hareketlenebilirler bazen korkuları ve öfkeleri çok aşırı boyutlarda ve yaş normali olmayan bir seviyededir; bazen de davranışlarında gerilemeler olur. Örneğin; biberonu bırakmış bir çocuğun yeniden biberonunu istemesi ya da tuvalet eğitimini tamamlamış bir çocuğun tekrar altını ıslatmaya başlaması gibi... 
Bazen de okulda başarısızlık, dikkat dağınıklığı yaşarlar. Çocuklar olası bir ruh sağlığı sorunu yaşadığını düşündüren belirtiler gösterirlerse, bunun erken teşhis edilmesi tedaviyi kolaylaştırır. 


Uyku ile ilgili sorunlar, sık sık kabus görmek veya gece terörü, olağandışı veya garip davranışlar, yoğun veya olağandışı korkular, gerileyen davranışlar (erken yaşta yapılan bir davranışa geri dönmek), dikkat veya öğrenme ile ilgili problemler, dil gelişimi ve konuşma gecikmeleri, sık sık öfke patlamaları ya da öfke nöbetleri, olağandışı agresif davranış, alt ıslatma ya da dışkı kaçırma, içe kapanma, hiperaktivite, sesler duyma, var olmayan şeyleri görme, mide ağrıları veya diğer fiziksel şikayetler (özellikle tıbbi 

bir neden olmadan), sıklıkla yapılan mastürbasyon 

ve tekrarlanan davranışlar çocuğunuzun psikolojik olarak bir sorun yaşıyor olabileceğini gösteren belirtilerdir. Sorunu belirlendikten sonra, çocuk için en iyi tedavi seçeneklerine yönlendirmek ve bir plan geliştirmek çocuk psikoloğunun sorumluluğundadır. 
Bir çocuk psikoloğu duruma göre bazen bir çocuk psikiyairistinden de yardım isteyebilir. Bazı durumlar her ikisinin ortaklaşa çalışmasını gerektirebilir. 


Etkin bir tedavi süreci için hastalara neler düşüyor? Bizim nasıl sorumluluklarımız var? 
Her psikoloğun çalışma şekli farklı olabilir. Örneğin; problemin kaynağının yanlış düşünce, inanç ve hatalı şemalardan kaynaklandığı, bu yanlış düşünce, inanç ve şemaların değiştirilmesi ile duygu ve davranışların da değişeceği tezinden hareket eden bir terapi yöntemi olan bilişsel davranışçı terapi tekniğini kullanan terapistler, danışanlarına ev ödevleri verirler ve verdikleri ödevlerin uygulamasını beklerler. Bu terapi yönetiminde, güncel problemin değişimine yönelik çeşitli hedefler belirlenir ve danışanın bu hedeflere ulaşması beklenir. Bunun yanı sıra, psikodinamik terapi tekniğini kullanan terapistler, bilinç dışına bastırılmış malzemenin bilinç üstüne çıkarılmasını amaçlarlar. Bu tekniği kullanan terapistler, danışanlarının devamsızlık 


yapmaksızın seanslara gelmesini beklerler. Hedef, bireyin kendisinin farkında olmadan bastırdığı arzularla, çatışmalarla, yüzleşmesi ve bunlarla 

uygun şekilde baş etmeyi öğrenmesidir. Bu teknikte, güncel problemlerden çok, problemlerin altında yatan sebepler merak edilir ve incelenir. Buradan da anlaşıldığı gibi aslında birçok farklı psikoterapi tekniği bulunmaktadır ve kullanılan terapi yöntemine göre, danışana düşen sorumluluklar da farklılık gösterir. 
Kullanılan teknikler ve danışandan beklentiler farklı olsa da, tüm psikoterapi yöntemlerinde ortak amaç; bireyin kendini gözlemleme kapasitesini ve kendine ilişkin farkındalığını, iç görüsünü artırmaktır. Ayrıca sorunlarının kaynağında ya da devamında kendi rolünü görmesini ve çözüm için gerekli zihinsel ve davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. 


Terapi süreçleri ile ilgili merak edilen soruların başında sorunun “kaç seansta' çözüleceği geliyor. Böylesi bir süre tahmini mümkün mü? 
Toplam seans sayısı açısından farklı uygulamalar söz konusudur. Çözüm odaklı terapi gibi terapi 


modellerinde 3-6 seans yeterli görülürken, dinamik psikoterapi gibi bazı terapilerde süre haftada 2-3 seans olmak üzere toplamda 3-4 yılı bulabilir. 

Toplam seans sayısı açısından bir standardizasyon söz konusu değildir. Toplamda terapinin kaç seans süreceği pek çok faktöre göre değişebilir. Bu faktörler arasında, terapi modelinin yapısı, söz konusu sorunun yapısı, danışanın ekonomik durumu vb. gösterilebilir. 


İnternet sitelerindeki uzmanlara nasıl güvenebiliriz? 

Günümüzde internet üzerinden herkes istediği paylaşımları yapabiliyor. İnternete herhangi bir kelime yazıp arama yaptığınızda aradığınız kelimeye yönelik birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Fakat burada da bilgi kirliliği meselesi gün yüzüne çıkıyor. 
Okuduğunuz bilgilerin geçerliliği olup olmadığının kontrolünü okurun bizzat kendisinin yapması gerekir. 
Aksi takdirde bu bilgiler kişiyi yanlış yönlendirir. Aynı durum internet üzerindeki uzman yazıları için de maalesef geçerlidir. Psikoloji sürekli gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Alana yönelik yenilikleri takip eden, gelişmelerden haberdar olarak bilgilerini revize eden, yönsüz, yargısız bir dil kullanan, tarafsız bir bakış açısıyla konuyu ele alan bir uzmanın yazdığı yazılar danışanlar için oldukça yararlı bir kaynak olabilir. 
Bazen uzmanla görüşmeye gitmeden sadece yazıları okuyarak uzmandan danışmanlık almışçasına yarar sağlayabiliriz. Bu noktada yazıları takip ederken yazan uzmanları bahsettiğimiz kriterler açısından araştırıyor olmak önemlidir. Uzmanın özgeçmişini, uzmanlık alanını araştırmak eğer varsa farklı yazılarını ve çalışmalarını gözden geçirmek, yine varsa eğer uzmanla ilgili görüşleri okumak bize ilk aşamada yol gösterecektir. Yazarın uzmanlığına, objektifliğine dair emin olamadığınız durumlarda yazıları salt bir bakış açısı olarak değerlendirmek, sorgulayıcı yaklaşmak ve konuya yönelik daha farklı uzman yazıları da okuyarak yol almak daha sağlıklı olabilir. 


Her uzman her sorun ile ilgilenebilir mi ve çözüm aşamasında başarılı olabilir mi? 

Tabii ki uzmanların da kendilerine göre daha 

rahat çalıştıkları, daha deneyimli hissettikleri belli başlı çalışma konuları vardır. Birlikte çalışılan uzmanın daha çok hangi alanda çalışıyor olduğu, çalışmalarında ne gibi tekniklerden yararlandığına dair bilgi sahibi olmak, ayrıca danışanla ve çalışmak istediği alanla uyumlu olup olmadığını öğrenmek danışanın en doğal hakkıdır. 
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“UZMANIN GÖREVİ SADECE 
DANIŞANA YARDIM ETMEKTİR” 


Uzm. Psikolog ŞEBNEM YAPARELLER 


İlk karşılaştığımızda nasıl bir iletişim kurmalı, beklentilerimizi nasıl anlatmalıyız? 
İlk görüşmenin hedefi değişim değil, tanışmadır. Danışanın ihtiyacını aktarması, uzmanın danışanı tanımaya başlaması ve onu getiren sorunla ilgili bilgi toplamasıdır. Danışanın getirdiği sorun kendi alanına giren bir sorunsa 

uzman onunla ilgili aşağı yukarı bir çalışma planını hazırlayıp danışana sunacaktır. Uzmanlık alanına girmeyen, yatılı veya ilaçlı bir tedavi gerektiren durumlarda ise uzman gerekli açıklamalarla birlikte en uygun yönlendirmeleri yapacaktır. Danışan olarak ilk görüşmede sizi oraya getiren en son gelişmeleri anlatarak başlamak sürecin anlamlandırılmasın hızlandırabilir. Karşınızdaki uzman geliş sebebinizi anladıktan sonra sizi daha iyi tanımak adına birçok soru sorabilir. Bazen bazı anketleri, formları doldurmanızı isteyebilir. İlk görüşmeler daha çok danışan olarak sizin konuşacağınız görüşmeler olabilir. Uzmanın ihtiyacınızı tam olarak belirleyip yol haritasını çıkartabilmesi adına bunlar gereklidir. 
Sorulan sorulara doğru cevaplar vermek, anlık duygularınızı aktarmak, aklınıza takılan soruları, kaygılarınızı varsa terapiden beklentilerinizi doğrudan uzmana söylemek hem rahatlamanız hem de yola ç s 


kmadan önce gönül rahatlığı ile uzmanınızla el kışabilmeniz açısından önemlidir. 


İlk görüşme, danışanda gerginlik yaratabilir. 
Yaşantısında bir süredir zorluk yaşayan ve bu zorluktan kendi imkanlarıyla, çözümleriyle başarılı 

bir çıkış yolu bulamayan bir kişinin daha önce hiç görmediği başka bir kişiye iç dünyasını anlatmaya çalışması oldukça zorlu bir durum olabilir. Bu noktada karşınızdaki uzmanın görevinin size yardım etmek olduğunu, yargılamadan sadece sizi dinlemek ve anlamak için orada olduğunu unutmayın. Karşınızdaki uzman ilk görüşmenin yaratabileceği olası gerginliğin farkında olacağı için sizi bu konuda destekleyecek ve gerekli soruları, açıklamaları yaparak rahatlamanız ve kendinizi açmanız için size destek olacaktır. 
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— “PEDAGOGİLEÇOCUK 
PSİKOLOĞU AYNI ŞEY DEĞİLDİR” 


Uzman Psiklog SELİN KONGUR 


Seçtiğimiz psikolojik danışmanların, psikolog ya da pedagogların bizim için doğru kişi olduğunu nasıl anlayabiliriz? 
Günümüzde çığ gibi artarak açılan özel üniversiteler ve psikoloji bölümleri maalesef yeterli denetime tabi tutulamadıklarından lisans eğitimi psikoloji olmayan birçok kişiye de yüksek lisans ile uzman psikolog unvanı veriliyor. Öncelikle seçeceğiniz kişinin lisans eğitiminin “psikoloji” olup olmadığını öğrenmenizde fayda var. Nasıl her tıp doktoru belirli konularda uzmanlaşıyorsa, psikologlar da belirli alanlar üzerine uzmanlaşırlar. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimlerini, “Eğitim Psikolojisi” üzerine tamamlayan uzmanlar çoğunlukla çocuğun okul yaşantısı ve öğrenme süreçleri ile ilgili danışmanlık verirken, yüksek lisans/doktora eğitimini “Gelişim Psikolojisi” üzerine alan uzmanlar, çocuğun normal gelişim süreci ve normal gelişimden sapmalar konusunda danışmanlık verirler. Pedagoglar çocuklara eğitim verebilir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapabilir, ancak çocuklardaki psikolojik bozuklukları tedavi edemezler. Çocuklarda görülen psikolojik sorunları tedavi etmek, çocuk psikoloğunun sorumluluğundadır. 
Çocuk psikologları tedavi yaklaşımı olarak genelde oyun terapisi kullanırlar ve çocuğunuz için seçeceğiniz psikoloğun “Oyun Terapisi” eğitimi almış olması önemlidir. Unutmayın ki her psikolog, terapist değildir. 
Seçeceğiniz uzmanın lisans ve yüksek lisans eğitimine ek olarak, terapist olabilmesi için alması gereken eğitimler vardır. Terapistler farklı terapi yaklaşımlarını kullanabilirler. Seçeceğiniz uzmanın; uzmanlık alanı, hangi terapi yaklaşımını kullandığı, hangi eğitimleri aldığı, sertifikaları, hangi testleri uygulayabilme yetkisinin olduğu, hangi problem ve hangi yaş grupları üzerinde çalıştığı, uzmanlaştığı ve mesleki tecrübesi hakkında bilgi almak en doğal hakkınızdır ve bu bilgiler yaş grubunuza ve danışmanlık almak istediğiniz konuya bağlı olarak uzman seçmenizi kolaylaştıracaktır. 


Kontrolü Ele Geçir 


Dünyanın İlk Akıllı Epilatörü 


Hayat hızla akıp gidiyor, istenmeyen tüyler için hız kesmeyin. 


Braun'un akıllı ürünleri, hayatınızın en önemli anlarına her an hazır ve güzel olmanız için tasarlandı. Braun Silk-&pil 9 SkinSpa SensoSmart'M ağdaya göre 4 kat daha kısa tüyleri bile alır. Yeni SensoSmart'M teknolojisi sayesinde cildinize en doğru basıncı uygular, böylece tek seferde çok daha fazla tüy alırsınız. 


Braun FaceSpa Pro ise dünyanın bir numaralı cilt temizleme, tonlama ve epilasyon ürünüdür. 
Ustelik cildinizi, daha canlı bir görünüm için krem ve nemlendiricilerinizi daha iyi emecek şekilde hazırlar. Silk-&pil 9 FaceSpa Pro 


HASSAS CİLTLERİ 
ZARAR GÖRMESİN 


Anne-babaların, ürün seçiminde bebeklerin cilt hassasiyetine uygun ürünler kullanmaları çok önemli. 


Hazırlayan: MELİKE YILDIRIM 


oğumdan sonraki ilk 4 hafta olan yenidoğan 
|) döneminde bebeklerin cildindeki koruyucu 

tabaka henüz olgunlaşmamış olduğu için ince ve hassastır. Bu nedenle bebeklerin cilt temizliği ve bakımı, doğru ürün kullanımıyla, özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Bebekler için kullanılan kozmetik ürünlerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Bahadır'a danıştık. 


Şampuan ve nemlendirici seçimi 

Cilt temizliği için alkali olmayan yumuşak formüllü, nötral veya hafif asidik, kokusuz ürünler tercih edilmelidir. Yumuşak formüllü, pH değeri gözyaşına yakın olan şampuanlar kullanılmalıdır. Yenidoğan ürünleri, bebek cildinde tahriş edici etki yaratabilecek sodyum lauril sülfat (SLS), amonyum lauret sülfat ve paraben gibi ajanlar içermemelidir. 


Bebeklerde alt değiştirme 

Alt değiştirme esnasında en sık karşılaşılan cilt problemi bez dermatitidir. Dış yüzeyi plastik malzemeyle kaplı, hava almayan, sızdırmayan bezler, idrara bağlı sürekli ıslak ve kapalı kalan cildin aşırı nemlenmesine ve friksiyonuna yol açar. Bez, dışkıyla kirlenmesinden hemen sonra ve genel olarak ortalama 3-4 saatte bir değiştirilmelidir. Emiciliği yüksek, hava geçiren bezler kullanılmalı, değişim esnasında bez bölgesi mümkün olduğunca havalandırılmalıdır. 
Temizlemek için ılık su, mineral veya kokusuz temizleyiciler, yumuşak, pamuklu bezler kullanılmalıdır. 
Bölge önden arkaya doğru temizlenmelidir. Temizleme ürünleri alkol, parfüm, esansiyel yağlar, SLS gibi 

sert deterjanlar içermemelidir. 


Cilt bakımının püf noktaları 
Bebek bakımında dikkat edilmesi gereken ilk nokta ellerin temizliğidir. Yeni doğan bir bebekte cilt 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bariyer sistemi tam olgunlaşmadığı için bebekler enfeksiyona duyarlıdır. Bu yüzden bebeğin bakımı ile uğraşan kişiler ellerini mutlaka nötral pH'lı, yumuşak 

bir sabunla yıkamalıdır. İlk banyo, hipotermi riskini en aza indirmek amacıyla, doğum sonrası 6-8 saatler arasında yapılmalı, banyo süresi 5 dakikadan az tutulmalıdır. Zamanında doğan bebeklerde haftada 2-3 kez, zamanından önce doğan bebeklerde 4 gün ara 

ile yıkama önerilmektedir. İdeal banyo suyu sıcaklığı 34-36“C olmalıdır. Yenidoğan, ılık odada yıkanmalı 

ve havlu ile ovalanmadan hafif hafif tamponlanarak kurulanmalıdır. Kurulama baştan ayağa doğru olmalıdır. 
Yenidoğanda banyodan 10 dakika sonra belirgin ısı düşüşü olur. Bu nedenle giysilerin nemli olmamasına özen gösterilmelidir. Bebeklerde 6 aya kadar güneşten korunmak için şapka takılması, uzun kollu tişört giyilmesi önerilir. 6 aydan sonra SPF 15-30 arasında güneş koruyucu kullanımı önerilir. 


Atopik Dermatit ve çözüm yolları 

Çoğunlukla ailesel ve/veya bireysel yatkınlığı olan bazı bebeklerin ciltleri daha hassas, kuru ve kaşıntılıdır, zaman zaman cilt döküntüleri gözlenir. Alevlenmeler ve düzelmeler ile seyreden bu durum Atopik Dermatit (AD) olarak adlandırılır. Kuruluk ve kaşıntı Atopik Dermatit'in en önemli iki belirtisidir. Enfeksiyonlar, stres, terleme, Isı ve iklim değişiklikleri, temizleyiciler, sabunlar, deterjanlar, yünlü kıyafetler, toz ve polenler, sigara dumanı, yumurta, süt, soya fasulyesi, fıstık, balık, buğday, hayvan tüyleri alevlenmelere neden olabilir. Tedavide en önemli basamak tetikleyicilerden uzak durulması, kaşıntının azaltılması ve mevcut 

cilt bulgularının giderilmesidir. Cildin temizliği ve b n 
O 


akımı, tedavinin temelini oluşturur. Alerjen olmayan, emlendiricili bir temizleyici tercih edilmelidir. Düzenli arak en az ki kez uygun bir nemlendirici kullanılmalıdır. 
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Cetaphil 


Cildinizdeki değişimi hissedin 
Çok kuru ve kaşıntılı cildi nemlendiren, 


koruyan ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlayan özel bakım serisi. 
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ECZACIBAŞI 
İLAÇ PAZARLAMA ! 


“ BEBEKLERİN 

HASSAS CİLDİNE 
© SAĞLIKLI BİR 
© DOKUNUŞ 


Bebeklerin gelişimleri için doğal beslenme ne öğ kadar önemliyse, hassas ( vi 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organik pamuktan üretilen — g4 Z 


kapsül koleksiyonuyla bebeklerin tenine sağlıkla dokunuyor. pe a 
“» 
Hazırlayan: MELİKE YILDIRIM & e e) 
tar Cw 
Rd 
— i be 
> VW i © NE ed a) > N ” 3 / pg VW Gr ie ig pi a 2 o. i 
# ; n 1 6 
© £ bm GN“ 
m, © 
8 


? Bebeklerin ciltleri oldukça hassas ve güçsüzdür. Uzmanlar bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş yeni doğan bebekler için organik ya da doğal giysilerin kullanımı konusunda ebeveynleri uyarıyor. Boya ve zararlı kimyasallar içermeyen bu ürünler bebeğin alerji riskini azaltırken vücudunun doğal dengesine 

de zarar vermez. Son dönemde giderek daha çok ebeveynin tercih ettiği organik/doğal ürünler ile hem bebekler zarar görmüyor hem de ailelerin içi rahat ediyor. Bebek ve çocuk ürünlerini anne sevgisinden ilham alarak tasarlayan LC Waikiki, hem bebeğinin şıklığını hem de sağlığını düşünen anneler için harika seçenekler sunuyor. Tamamı natürel renkler ve organik pamuk ipliğinin doğal renginden ilham alınarak hazırlanan LC Waikiki, kapsül koleksiyonunda da tüm yenidoğan ve çocuk grubunda olduğu gibi sağlık ve güvenlik ön planda tutuluyor. 


? LC Waikiki'de 1 yaşına kadar çocuk ürünlerinde yapıştırma boncuk kullanılmıyor. Çocuk ürünlerinin kordonları, kesici uçları kontrol ediliyor ve yutulma riski bulunan bileşenler kullanılmıyor. 
Ürünlerde, kopma dayanımlarına ve fermuarlara dikkat ediliyor. Doğal elyaf kullanımına özen gösterilen ürünlerde, uzun tüylü ve havli ürünler tercih edilmiyor. 


* LC Waikiki'nin kendi bünyesinde, 
Türkak (Türkiye Akreditasyon 
Kurumu) tarafından akredite edilmiş üç tam kapasiteli laboratuvarında 
2017 yılında 40 bin 385 adet modele 
634 bin ekolojik test yapıldı. Bu 
laboratuvarlarda günde ortalama 

2 bin 400 adet ekolojik test yapılıyor. 
Testlerde bileşen riskleri belirleniyor ve örnekleme yolu ile seçilen modellere testler uygulanıyor. 


,e. 
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KUÇUK 
MUCİZE! 
Babaların anar Barmundak ilgine bazilari 


BEBEĞİNİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAYA 
HAZIR MISINIZ? ANNE KARNINDAKİ BEBEKLERİN, KÜÇÜCÜK BİR DÜNYANIN İÇERİSİNDE NELER BECEREBİLDİKLERİNİ ÖĞRENDİĞİNİZDE “İŞTEBENİM MUCİZEM” DİYECEKSİNİZ. 


Hazırlayan: MELİKE YILDIRIM 
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Bebekler harika varlıklar; çünkü anne karnında öylesine hızlı bir gelişme içerisindeler ki... Yalnızca bedensel bir büyümeyi kast etmiyoruz. Bebekler henüz doğmadan, anne karnındayken dış dünyayla müthiş bir etkileşim içine giriyorlar; dış dünyadaki sesleri duyuyor üstelik her birini ayırt edebiliyorlar; annelerinin içinde bulunduğu ruh halini hissedebiliyor, aynı şekilde, mutluluk, sires veya kaygı yaşayabiliyorlar... Hepsi bu mu? Hafızalarına kaydediyor, rüya görebiliyor, tat alma duyuları 


etkin bir şekilde çalışıyor, acıyı hissedio bundan kaçınmaya çalışıyorlar. Tüm bu mucizevi veriler, bizlere bebeklerin duygusal ve zihinsel gelişiminin anne karnından itibaren yönlendirilebileceğini söylüyor. Sağlıklı duygusal gelişim, yeni bir 

dil öğrenme ve müzikal yetenek gibi pek çok potansiyelin gelişimi henüz onlar anne karnındayken başlıyor. Bebeklerin şaşırtan becerilerini ve ebeveynlerin yapması gerekenleri Hamile ve Doğum Psikoloğu Begüm Kodalak Bilik anlattı. 
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ÖGRENME SÜRECİ 
ANNE KARNINDA BAŞLIYOR 


Yapılan araştırmalara göre artık biliyoruz ki cenin duyabilen, hisseden ve duyuları olan bir varlıktır. 
Çalışmalar bize şunu gösteriyor; cenin, anne karnındaki 5. haftasında olağanüstü bir refleks dağarcığına sahip oluyor. Fetüs 6. ila 8. hafta arasında dokunmayla ilgili bilgiyi anlayabiliyor. 
Hamileliğin 5. ayında ise fetüsün 1 yaşındaki bir bebek kadar dokunuşlara duyarlı olduğunu biliyoruz. 
Bunun yanı sıra yeni çalışmalar bize gösteriyor 

ki; 24. hafta itibari ile anne karnındaki bebekler dışarıdaki sesleri duyabiliyorlar. Öğrenmenin 
başladığı ilk yer ana rahmi. Araştırmacılar 16 
doğmamış çocuğa titreşim duyusuna tekme atarak cevap vermeyi öğretiyor, gürültüyü kullanarak bebeklerde şartlı refleks sağlamayı başarıyorlar. 
Anne karnına algılayıcılar yerleştirip daha sonrasında titreşim verme yoluyla ve aynı anda gürültü yapılarak bebeklerle iletişim kuruluyor. 

Bir süre sonra bebeklerin titreşim verilmeden gürültüyü duyduklarında tepki vermeye başladıkları (tekmeledikleri) görülüyor. Japonya Osaka'da yapılan bir başka araştırmada ise havaalanına yakın oturan hamile annelerin yine havaalanına yakın bir hastanede doğan bebeklerinin uçak gürültüsünden rahatsız olmadıkları gözlemlenmiş. Fakat uzak mesafeden hastaneye gelen ve uçak gürültüsüne alışık olmayan bebeklerin yarısının, havalanan uçakla birlikte çığlık çığlığa ağlayarak uyandıkları görülmüş. 
Bizler de doğum psikologları olarak hamilelik döneminde bebeklerine şarkı ve ninni söyleyen anneleri doğum sonrasında gözlemlediğimizde şunu görüyoruz ki, aynı şarkı ve ninniler anneleri veya babaları tarafından bebeklere söylendiğinde, bebekler bu şarkı ve ninnileri hatırlıyor ve rahatlama tepkileri veriyorlar. 


ANNE KARNINDA ÖĞRENMENİN 
DOĞUM SONRASI ETKİLERİ... 


Şartlı koşullanma yöntemiyle anne karnındaki bebeğin yabancı bir dile, çeşitli sanatsal etkinliklere, 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bazı bilimlere yatkınlığı artırılabilir, bebeğe düzenli uyku alışkanlığı kazandırılabilir. Örneğin; hamileliğin 
2. döneminde sürekli yabancı dil konuşan, dinleyen annenin çocuğunun o dili daha kolay öğrenebildiği gözlemlenmiş. Doğumdan sonra çocuğun uyku düzeninin ise hamilelik döneminde gürültülü ortamda bulunan, sesli müzik dinleyen anne adaylarının çocuklarında daha iyi olduğu, çocuğun gürültüden fazlaca etkilenmediği biliniyor. Bunun yanı sıra yapılan çalışmalarda anne karnındayken sözlü iletişim kurulan bebeklerin dil gelişiminin de kurulmayan bebeklere nazaran daha iyi olduğu gözlemlenmiş. Kısacası anne rahminde başlayan öğrenme süreci ebeveynler tarafından doğumdan sonra da desteklenirse bu bebeklerin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri ilerleyen süreçte bu durumdan olumlu bir şekilde etkileniyor. Daha önce yapılan çalışmalar, bebeklerin öğrenme yetisiyle doğduğunu ve doğumla birlikte dil ile alakalı sesleri hemen öğrenmeye başladıklarını gösteriyordu. 
ABD'deki araştırmacılar, anne karnındaki bebeğin (fetus) de bu yetiye sahip olup olmadığını incelediklerinde konuşma seslerinin etkisi fetusun kulağına gelene dek azalsa da, konuşmadaki entonasyonun (melodik iniş ve çıkışın) fetus tarafından algılandığı görülmüş. Fetusun, annenin sesini, kafiyeli konuşmaları ayırt edebildiğine dair de bulgular mevcut. Aynı şekilde, yeni doğmuş bebeğe tıpkı anne rahminde duyacağı gibi düşük frekansları geçiren bir filtre ile farklı dillerden konuşma sesleri dinletildiğinde bunları ayırt edebildiği gözlenmiş. 
Bu nedenle anne adaylarına, bebeklerinin 

olacağını öğrendikleri andan itibaren bebekleriyle iletişim kurmaya başlamalarını öneriyoruz. Anne karnında iken 'daha çok küçük', 'anlamaz' diye düşünmemeliyiz. Öğrenme süreci, özellikle de 

dille ilgili öğrenme süreci anne karnında başlıyor. 
Bu nedenle ebeveynler anne karnındaki bebeğin yanında konuşmalarına ve hatta ses tonlarına dikkat etmeliler, çünkü biz farkına varmasak da bebekler tüm bilgiye sahipler. 


BEBEKLERDE TAT VE KOKU ALMA 


Tat alma duyusu bebeklerin özellikle ilk iki yılında dünyayı tanımak için sürekli kullandıkları bir yoldur. 
Yapılan bazı araştırmalara göre tat alma duyusu hamileliğin sekizinci haftasında belirmeye başlar ve 
13 hafta sonra bir yetişkin ile aynı seviyeye ulaşır. Tat 
alma duyusu hamileliğin 15. haftasında çalışmaya başlıyor, bu da demek oluyor ki anne karnındaki bebek, doğuma kadar yaklaşık 25 hafta boyunca 

tat alabiliyor. Bebeklerin aslında tadına baktıkları ilk şey, içinde yüzdükleri amniyon sıvısı. Amniyon sıvısı oldukça karışık malzemeden oluşuyor. Amniyon sıvısının içeriği de tıpkı anne sütünde olduğu gibi annenin yediği besin maddelerinin tat ve aromalarını taşıyor. Yapılan son araştırmalara göre tatlı yiyen anne adaylarının anne karnındaki bebeklerinin yutma hareketlerinin arttığı ve ekşi besinler yiyen anne adaylarının anne karnındaki bebeklerinin ise yutma hareketlerinin azaldığı gözlemlenmiş. Bununla birlikte koku alma duyusunun da bu duruma etkisi var. 
Biliyoruz ki anne karnındaki bebeğin koku duyusu da 
6. haftada gelişmeye başlıyor ve 15. haftada oldukça iyi bir duruma ulaşıyor. Yeni doğan bebeklerin de anne sütünün kokusuna karşı zaafları olduğunu biliyoruz; bu durumun da anne karnında süte benzer bir kokuyu öğrendikleri ve doğumdan sonra da bu kokuyu hatırladıkları düşünülüyor. Anne rahminde annelerinin sütünün tadına ve kokusuna aşina olan bebekler, doğum sonrasında da anne sütüne daha çabuk adapte olabiliyorlar. 


MİNİK DİNLEYİCİLER İŞ BAŞINDA! 


Anne-babaların, anne karnındaki bebeklerine kitap okuması, müzik dinletmesi ve onlarla konuşmaları bebekleri düşünsel ve duygusal açıdan çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Yeni çalışmalar doğmamış bebeklerin 24. hafta itibariyle sürekli dinlediklerini gösteriyor. Dinleyecek çok şeyleri oluyor, çünkü anne rahmi aslında oldukça gürültülü bir yer. 
Annenin ve babanın sesi rahim içindeki seslere göre daha sessizdir, ama yine de bu sesleri duyabiliyorlar. Ama tabii ki bir bebeğin en çok duyduğu ses aslında annesinin ritmik kalp atışlarıdır. 


Doğmamış bebek için bu kalp ritmi aslında çok 

şey anlatıyor; annenin kalp ritmi korunduğu sürece bebek her şeyin yolunda olduğunu biliyor. Doğum sonrasında anneleri ile ten tene temas yapan bebekler hemen sakinleşiyorlar, çünkü annelerinin kalp ritmini duymak onları oldukça rahatlatıyor. 
Doğmamış bir bebeğe günde birkaç dakika bile sakin bir müzik dinletmek o bebeğin daha sakin 

ve rahat hissetmesini sağlayabilir. Hatta Elias Carnetti; annemizin kalp atışlarının hatırasının müzik zevkimizi etkilediğini söylüyor. Anne ve babaların anne karnında iken bebeklerine söyledikleri ninnileri veya şarkıları doğum sonrasında bebeklerine söylediklerinde bebeklerin sakinleştiklerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bize anne karnındaki bebeklerin dinledikleri müzikleri doğumdan 

sonra da hatırladıklarını gösteriyor. 


BEBEKLERDE ÖĞRENME, 
ÖZELLİKLE DİLLE İLGİLİ 
ÖĞRENME SÜRECİ ANNE 
KARNINDA BAŞLIYOR. 
BU SÜREÇ, EBEVEYNLER 
TARAFINDAN DOĞUMDAN 
SONRA DA DESTEKLENİRSE, 
BEBEKLERİN FİZİKSEL, 
DUYGUSAL VE SOSYAL 
GELİŞİMLERİ OLUMLU 
ETKİLENİYOR. 


Bebeğim / Mart 2018 / 37 


—X Hamilelik 


BEBEKLER NE ZAMAN 
GÖRMEYE BAŞLAR? 


Doğmamış bebekte en son gelişimini tamamlayan duyu, görme duyusudur. Rahimdeki cenin 16. 
haftadan itibaren ışığa karşı oldukça duyarlıdır. 
Yine bu haftadan itibaren giderek artan bir şekilde ışık gibi görsel uyaranlara güçlü yanıtlar verdiği gözlenmiştir. Yapılan bir araştırmada annenin karnına ışık tutulduğunda bebeklerin bu durumdan rahatsız oldukları ve hareketlendikleri saptanmış ve bir başka çalışmada ise anne karnına ışık tutulduğunda bebeklerin kalp atımına bakılmış. 
Anne karnında iken ışık tutulan bebeklerin kalp atımlarında oldukça fazla bir şekilde dalgalanma olduğu bilgisi elde edilmiştir. Doğdukları zaman bebekler çok az bir görme yetisine sahip olurlar. 
Görme yetisi, anne karnında başlasa da, gelişimi zamanla olur. Bebeklerde görme duyusunun gelişimi diğer duyuların gelişiminden daha geç gerçekleşir, fakat doğumdan sonra da bebekler ışığa karşı hassasiyet gösterir ve çok fazla ışığa maruz kaldıklarında gözlerini kırpıştırıp başlarını arkaya atarlar. 


RÜYA GÖREBİLİYORLAR... 


Yeni doğan bir bebeğin günün çok büyük bir kısmını uyuyarak geçirmesi gibi anne karnındaki bebek de günün büyük bölümünü uyuyarak 
geçirir. Hamileliğin 7. ayından sonra bebek, 24 
saatin yüzde 80-90'ında uyur halde olur. Yapılan araştırmalarda anne karnındaki bebeklerin uyuduğu ve uyku sırasında yetişkinlerde görülen hızlı göz hareketlerinin anne karnındaki bebekte de gelişmiş olduğu ultrason cihazları ile görülebilmiştir (Rapid eye movemeni, REM). 
Rüyalar da REM uykusunda görülür, bu nedenle anne karnındaki bebeklerin de rüya görebildikleri düşünülüyor. 
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BEBEK, DIŞ DÜNYAYI 
ANNESİNİN KALP ATIŞI 
SAYESİNDE ALGILAR. ANNE 
KARNINDA DUYDUĞU EN 
NET SES, ANNESİNİN KALBİNİN 
SESİDİR. ANNE KALBİNİN SAKİN 
VE HER ZAMANKİ SEYRİNDE 
ATIŞI, BEBEK İCİN 
GÜVENDESİN MESAJIDIR. 


DOĞMAMIŞ BEBEKTE ACI HİSSİ 


Yeni doğan bir bebeğe can acıtıcı bir harekette bulunulduğunda hemen ağlama tepkisi verdiği görülüyor. Doğum öncesine dair yapılan araştırmalarda da bebekte önce dokunma duyusunun geliştiği ve ultrasonda dürtüklenen bebeklerin bu durumdan rahatsız olup duruşlarını değiştirdikleri görülmüştür. Bu nedenle anne karnındaki bebeklerin bedenlerine istenmeyen bir harekette bulunulduğunda tepki verdiklerini ve bunu hissettiklerini söyleyebiliriz. Doğum sonrasına dair Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonuçlarına göre bebeklerin de yetişkinlere acı verdiği bilinen müdahalelerde acı hissi yaşadığı belirlendi. 10 adet sağlıklı yetişkinin ve 10 adet bebeğin incelendiği araştırmada, yetişkinlerde acı hissine tepki veren 

20 aktif beyin bölgesinin 18 tanesinin bebeklerde 
de aktif olduğu görüldü. Bu sırada bebeklerin acı eşiğinin de yetişkinlerden önemli derecede daha düşük olduğu belirlendi. 


ANNE KARNINDA BEBEKLE 
ILETIŞIM COK ONEMLİ! 

Bebeğin duygusal gelişimi anne karnına düştüğü 

an itibari ile başlar. Bir çocuğun hissettikleri 

ve algıladıkları, kendisi ile ilgili beklentilerini ve davranışlarını belirlemeye başlıyor bu nedenle bir çocuğun kendisini nasıl gördüğü, kendine güvenli veya güvensiz, agresif ya da sakin, mutlu veya mutsuz davranması kendisi ile ilgili aldığı mesajlarla ilgilidir. Bu mesajların kaynağı da tabii ki annedir. 

Bu nedenle annenin bebekle kurduğu iletişim çok ama çok önemli, ama babaları da unutmamak lazım. 
Yakın zamana kadar babaların duygularına çok önem verilmiyordu, fakat yeni araştırmalar gösteriyor ki babaların bebekleri ile doğmadan iletişim kurması doğum sonrasında bebekleri ile daha kolay bağ kurabilmelerini sağlıyor. Özetle doğmamış bebekler gerçekten sizleri duyar ve daha da önemlisi duyduklarına yanıt verirler. 


BEBEKLERİN İLK ARKADAŞI: PLASENTA 


Bir bebeğin annesinin karnında, yani daha 

doğrusu ana rahmi içinde yaşamını ve gelişimini sürdürebilmesi için sizin de bildiğiniz gibi havaya, yani oksijene ve tabii ki temel besin maddelerine ihtiyacı vardır. Bununla birlikte kendi için zararlı olan maddeleri de dışarıya atabilmesi gerekir. 
Bebekler tüm bu madde alışverişlerini anne aracılığı ile yapabilir. Anne ile bebeğin arasında bulunan tüm madde alışverişleri plasenta aracılığıyla gerçekleşir. Plasenta rahmin içinde, bebekle aynı 


zamanda gelişerek ve rahmin iç duvarına yerleşerek, bebeğin yanında bulunur. Yani bebeğin aslında ilk arkadaşıdır. Anne ile bebeğin kanları, plasentada karşı karşıya gelirler, fakat birbirlerine kesinlikle karışmazlar. Bu noktada, gerekli maddelerin alışverişi yapıldıktan sonra annenin kanı anneye, bebeğin 

kanı da yeniden bebeğe döner. Ayrıca bu organın, yani plasentanın hormon üretimi gibi başka önemli görevleri de bulunur. Bebeğin kanı plasentaya göbek kordonu aracılığıyla, annenin kanı ise rahimdeki kan damarları sayesinde ulaşır. Kordon içinde bulunan damarlar sayesinde plasentaya ulaşan bebek kanı, oradan ihtiyaç duyduğu maddeleri alır ve kendisi 

için zararlı maddeleri de anne kanına verir. Bebek tarafından alınan maddeler, onun doğru şekilde gelişmesi ve büyümesi için gereken su, oksijen, tuz, protein, kalsiyum, demir ve vitamin benzeri temel maddelerdir. İhtiyacı olmayan karbondioksit ve diğer madde artıklarını ise anneye verir. 


ANNENİN KALP ATIŞLARI 
BEBEĞİ ETKİLİYOR 


Bebek dış dünyayı annesinin kalp atışı sayesinde algılamaya başlar. Anne karnında duyduğu en net ses, annesinin kalbinin sesidir. Sesler önce annenin rahmine sonra plasenta vasıtası ile bebeğe ulaşır. 
Annenin kalp atışı aynı seyrinde devam ediyorsa bebek rahatlar. Kısacası sakin bir kalp atışı bebek için güvendesin mesajını verir. Bebeklerin toplu odalarda bırakıldıkları dönemde bir çalışma yapılmış ve hastanedeki bebek odalarının birine her gün teypten sakin anne kalp atışları yayınlanmış. Pozitif bir etki bekleniyormuş, ancak etki düşündüklerinden daha büyük olmuş. Bebekler daha fazla yemişler, daha fazla kilo almışlar, solunumları ve kalp atımları daha iyi olmuş, daha az ağlamışlar ve daha az hasta olmuşlar. Bu şunu gösteriyor; "sakin anne demek, aslında sakin bebek" demek. Anne adaylarının hamilelik döneminde kaygı ve stresten uzak 

durması çok önemli, çünkü biliyoruz ki bebekler annelerinin kalp atımının değişiminden yoğun kaygıyı hissedebiliyor ve olumsuz etkilenebiliyorlar. Kalp atımınızı her zaman stabil tutmak tabii ki çok mümkün değil, çünkü sizler de bir gün içerisinde bir sürü duyguyu deneyimliyorsunuz ve yaşadığınız günlük stresler bebeğinizin de yaşama uyum sağlamasını sağlıyor. Ama eğer yoğun bir sires ve kaygı söz konusu ise annelerin mutlaka bir uzmandan destek almasını öneriyorum. 
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DOĞUMA 
HAZIRLIK 
EĞİTİMLERİ 
NE KADAR 
ETKİLİ? 


SON YILLARDA YÜKSELEN SEZARYEN 
ORANLARINA RAĞMEN, BEBEĞİNE NORMAL DOĞUMLA KAVUŞMAK İSTEYENLERİN 
SAYISI DA ARTIYOR. ANNE ADAYLARININ 

BU SÜREÇTE DESTEK ALABİLECEĞİ 
DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMLERİNİN NE 
KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU VE DİKKATE 
ALINMASI GEREKENLERİ, KONUNUN UZMANLARINDAN ÖĞRENDİK. 


Hazırlayan: MELİKE YILDIRIM 
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Ülkemizde son yıllarda "doğuma hazırlık" kavramı daha da 

bir önem kazandı. Ve bu doğrultuda doğuma hazırlık kursu alternatifleri de arttı. 
Paralel şekilde artık daha fazla anne adayımız doğuma hazırlık eğitimlerini talep etmeye başladı. 
Zaten normal doğum oranları yüksek olan gelişmiş ülkelerdeki eğilim de; hamilelik döneminde anne adaylarının birçoğunun doğuma hazırlık kurslarına gidiyor olmaları yönünde... 
Elbette kursa gitmeden normal doğum yapabilenler de var. 
Ancak bu, anneden anneye değişebiliyor ve doğuma hazırlık kurslarına ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelmiyor. Doğuma hazırlık kurslarının neden önemli olduğunu, hangi kursların gerçekten doğuma hazırladığını, devlet ve özel kurumlardaki kursların özelliklerini, doğum odaklı kurslarda önde gelen yöntemlerin neler olduğunu sizler için araştırdık. 
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“KADINLAR, DOĞUM 
YAPABİLECEĞİNE DAİR 
İNANÇLARINI KAYBETTİĞİ İÇİN 
KURSLAR DÜZENLENİYOR” 


Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Keşkesiz Doğum Eğitmeni / Dr. SEMRA ÖZER 


Doğuma hazırlık kurslarının geçmişi 

Türkiye'de doğuma hazırlık kurslarının geçmişi 10 

yıla dayanıyor. Başlangıçta birkaç kişi ve kurumun çabalarıyla oluşturulmuş kurslar bulunabilirken, şimdi düzenli eğitim veren özel kuruluşlar da var. Birkaç senedir devlet hastanelerinin tamamında doğuma hazırlık eğitimleri veriliyor, en azından verilmeye çalışılıyor. Şöyle ki, artan sezaryen oranları ile mücadelede görüldü ki, sezaryen yapılmasın diye uğraşmak durumu düzelimiyor, kadınları sezaryene götüren sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Doğuma hazır olmayan kadın doğumdan korkar, doğum sırasında nasıl gevşeyebileceğini bilemez, sezaryen sanki daha güvenliymiş gibi bir algıya sahip olur. 

Bu sebeplerden Sağlık Bakanlığı, doğum yapılan hastanelerin doğuma daha uygun hale getirilmesi için birtakım tedbirler aldı, üstelik her devlet hastanesinde doğuma hazırlık eğitimi yapılmasını zorunlu kıldı. Tabii, “Hadi yapın” demekle olabilecek bir şey değil bu, bu eğitimi verebilecek personel gerekiyor, kurslar için bir yer gerekiyor, eğitime katılacak hamileleri harekete geçirmek gerekiyor vb. Bunları yapabilen hastanelerde sınıflar açılıyor. Hedef, doğum yapılan her hastanede bu kursların verilmesi. Hatta anne dostu hastanelerin doğum yapan her 4 kadından birine eğitim vermiş olmaları isteniyor. Elbette istemek ile hayata geçirmek birbirinden farklı olabiliyor. 


Devlet hastaneleri - Özel hastaneler 

Devlet hastanelerindeki doğuma hazırlık sınıflarının içeriği genel bilgilerden oluşuyor; hamilelik, hamile sağlığı, doğum, lohusalık, emzirme gibi bölümler var. 
Kursların içeriğine bakarsak “hamile bilinçlendirme sınıfları” olarak tanımlamak daha doğru olur. Bu kursları tüm devlet hastaneleri kendi imkanları doğrultusunda yapmaya çalışıyorlar. Bu alanda birkaç hastane öne çıkmış durumda; Zeynep Kamil'de Ebe Özlem Karabulut ve Ebe Döne Abbasoğlu'nun 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yoğun ilgisi ve emeğiyle oluşturulan bir program var. 
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi'nde, Afyon'da, Kocaeli'nde, Bursa'da, hatta Hakkari'ye kadar birçok ilde talep gören, aktif hamilelik kursları bulunuyor. 

Özel hastanelerin bazılarının da kadın doğum doktoru, anestezi uzmanı, diyetisyen, hemşireden oluşan bir ekibin sırayla gelip uzmanlık alanlarına giren konuları anlattıkları kursları olabiliyor. Bazı kurslarda ise ebelerin fonksiyonundan bile bahsedilmiyor ve ama ine de hastanede 'muhteşem müdahaleler yapılıp amileye yardım edileceği anlatılıyor. Ben bu eğitimleri oğuma değil de, hastanenin sistemine hazırlık eğitimi arak tanımlıyorum. Temel amacı; anne adayını nerede doğum yapacak olursa olsun) “doğurmaya 

r hale getirmek” değil de “hastanenin tanıtımı 

sun” şeklinde olan bir kursun içeriği de amacından tkileniyor haliyle... Buradan özel hastanelerde verilen bütün kurslar böyledir anlamı çıkmasın. Çok sayıda özel hastane doğuma hazırlık eğitimi verme konusunda eğitim almış kişilerin bu eğitimi vermesini organize 

ve finanse ediyor. Onları tenzih ederim. Ancak anne adaylarının eğitim almaya karar verdiklerinde bu eğitimleri “hangi uzmanın, ne amaçla verdiğine” ve “kursun hedefinin ne olduğuna” dikkat etmeleri gerekir. 
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Kurslara kimler katılmalı? 

Doğuma hazırlık kurslarına giden anne adayları zaten doğurabilmek isteyen, ama kaygıları olan kadınlar. 
Kursa gitmek için zaman ve emek harcıyorlar. 


Dolayısıyla kursa bu şekilde katılan anne adaylarının vajinal doğum şanslarının daha fazla olmasını bekleriz. 
Ancak öte yandan bir grup anne de var ki, onlar kesinlikle doğuracaklar, başka bir alternatifi kabul 

bile etmiyorlar. Onlar kurslara hiç gerek görmüyor. 

Bu gruptakilerin doğuma hazırlık eğitiminde anlatılan doğumun ne kadar güzel ve doğal bir süreç olduğuna dair bölüme ihtiyaçları yoktur belki, ama daha rahat bir doğum için yapılabilecekler kısmının 5. bebeğini bekleyen anneye bile faydası çoktur. Ayrıca bu kurslarda sadece doğumu değil, daha bilinçli kararlar verebilmeyi ve sağlık personeliyle daha sağlıklı iletişim kurmayı da öğretiyoruz. Doğuma sadece bebeğin rahimden çıkması olarak değil, kadının da anneye dönüşmesi olarak bakıyoruz. Şu da bir gerçek ki; hamilelik ve doğum sırasında bebek sadece bir nesne değildir, doğum esas “o insanın” doğumudur... Bunu anlamayı ve buna uygun davranmayı öğretiyoruz. 
Anne-bebek ilişkisini bebek daha doğmadan başlatmaya çalışıyoruz. Kısaca sadece vajinal doğurmaya değil, doğumun kendisine hazırlanıyoruz. 


Burada şu da önemli: Bazı anneler “ben nasılsa planlı sezaryen olacağım, kursa ihtiyacım yok” diye düşünüyor. Oysa aslında en çok onların ihtiyacı var. 
Çünkü doğumu kendiliğinden başlayıp kendiliğinden ilerleyen bir hamile, hormonların ve süreci yaşamanın da etkisiyle kendiliğinden anneye dönüşürken, 

planlı bir günde ve doğum başlamadan yapılan 


bir ameliyatla bebeğini rahminden kucağına alan 

bir annenin “emzirme hormonu gibi hormonlarının işlemesi" ve süreci idrak etmesi aktif çaba gerektiriyor. 
Bu çaba gerektiği gibi gösterilmediği için de sezaryenli annelerde depresyon ve emzirme sorunlarının daha fazla görüldüğünü düşünüyorum. Kurslarda bebeğin çıkışı sırasında annenin neler yaşayacağını, nasıl 

nefes alacağını da gösteriyoruz. Örneğin; “zorlamalı ıkınmanın” yerine göre pek çok doğumda artık terk edilen bir uygulama olduğunu anlatıyoruz. 


Kurs seçerken... 

Doğuma hazırlık kurslarında anne adaylarının öncelikle kursun içeriğini incelemeleri gerekiyor. Anne adayı; hamilelik, doğum ve lohusalık hakkında daha genel 

bir eğitime mi ihtiyaç duyuyor ya da vajinal doğuma yardımcı tekniklere dair bir kurs mu almak istiyor, yoksa doğuma hazır olmaya mı çalışıyor? Anne adayı, “Ben bu kurslardan ne almak istiyorum?” sorusunun cevabını vermeli. Özel doğum akademilerinin, bu alanda uzmanlaşmış ebelerin de kursları var. Bunların süresi uzun, içerikleri kapsamlı ve bu nedenle maliyetleri daha yüksek, üstelik her yerde yok. Ama her devlet hastanesinde hamile bilgilendirme sınıfları var. 
Bu kursları anne adaylarının bildiğini pek sanmıyorum. 
Çünkü sınıflar açılıyor, ama anne adaylarından yeterli talep olmuyor. Anne adayları doktor kontrolüne gittiklerinde hamile sınıfı var mı, ne zaman açılacak, bu kursların içeriğinde neler var gibi sorularla 

hastane yetkililerini sorguladıklarında bu eğitimler de yaygınlaşacaktır. Ebeler, ihtiyaç duyan anne adaylarını gördüklerinde seve seve kurs veriyorlar zaten. 


“DOĞUMA HAZIRLIK KURSLARINA 
BABA ADAYLARI DA KATILMALI" 


Eskiden kurs mu vardı, ne gerek var bu kurslara? 

Evet, eskiden kurs yoktu, ama eskiden hastane de yoktu üstelik, sezaryen diye bir alternatif de yoktu. 
Zaten böylesi bir alternatif olmasa kadınlar yine doğum yapabilecekler. İşte doğum yapabileceğimize inancımızı kaybettiğimiz için doğuma hazırlık kursları var. Aslında, şöyle söyleyeyim: Kadınların doğurabilmek için bir kursa ihtiyaçları olmadığını anlatabilmek için kurs yapılıyor. Biraz çelişkili 

bir durum olduğunun farkındayım. Ne zaman ki doğumlar evlerden hastanelere taşındı -ki bu, olası risk hallerinde gereken müdahaleyi yapabilme 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güvenliği için gerekliydi- doğum için gerekli koşullar da ortadan kayboldu. Bu da başka bir çelişki... 
Doğum yapan kadını kaygılandıran tüm maddeler hastane ortamında karşısına çıkıyor; kalabalık, ışıklar, kaygılı insanlar, sesler, gürültüler... Bu etkenleri yok sayamayacağımıza göre en az şekilde etkilenmeyi öğrenmeliyiz. Doğum odaklı kurslarda doğuma hazırlık kursunu alan bir anne adayı hastane ortamının negatif etkenlerinden kendini uzak tutmayı bilir. Aynı şekilde doğumun gerçekten ne zaman başlayacağını da bilir. Kaygıyla hareket etmeden kendini akışa bırakır. Kendini gevşettiği için de daha rahat doğum yapma ihtimali artar. Bu eğitimlerde gözlerini kapatıp hastane ışıklarını görmemeyi öğrenirler mesela. 
Saatler süren doğum sürecini kaygıyla, tedirginlikle geçirmektense sabırla ve gevşeyerek geçirmeye çalışırlar. Bu ruh haliyle ağrıları da çok daha az olur. 
Gürültüyü duymamak için müzik dinler, daha az strese maruz kalırlar. Örneğin; hastaneye yatış verilir, anne adayı sürekli yatmak zorunda hisseder kendini. 
Oysa doğumda aktif olmak, hareket etmek gerekir. 
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Bu kurslar, anne adayına sırt Üstü yatarak doğum yapamayacaklarını öğretir. Yaşadıkları kasılmaları, bebeği kucaklarına yaklaştıran bir basamak gibi görmelerini sağlayıp ağrıyla nasıl baş edecekleri konusunda destek olur. Sürekli daha çok acıyacak, çok uzun sürüyor, doğuramayacağım gibi olumsuz düşünceler ister istemez sezaryene iter. Bunları olumlamalara ve gevşemeye dönüştürdüğünüzde aynı doğum, çok daha rahat olur, hatta keyifli hale bile gelir. İşte böylesi önemli noktalar da eğitimlerde öğretilir. Bunlar bir doktorun muayene sırasında anlatacağı bilgiler değildir. Doktor, doğumun tıbbi yönüyle ilgilenir. Anne adayının tıbbi kısımlar bilmesine zaten gerek yoktur. Bu kurslarda doktorun doğumu gerçekleştirmek için orada olmadığı, bir tehlike ihtimali oluştuğunda devreye gireceği öğretilir. Doğum sürecinde annenin yanında esas bulunması gereken uzman, ebedir. Ebe hamilenin yanında, doktor doğumhanenin yakınında olmalıdır. 
Bunlar anlatılır. Doğuma hazırlık eğitimleri annelerin bebekleriyle bağ kurmaları için de önemlidir. Ayrıca anne adayının bebeğiyle henüz doğmadan da iletişime geçmesi ve onunla bir bağ kurması gerektiği anlatılır. Bu, kurslara katılan babalar için de geçerli bir durum, onlara da tüm bunlar aktarılır. 


— 


Bu kurslara baba adayları da katılıyor mu? 
Erkekler doğumun mahrem bir süreç olmasından yola çıkarak, “Benim eğitimlerde ne işim var?” 
diyorlar. Halbuki doğumun nasıl bir süreç olduğunu bilseler, eşlerine daha çok destek olabilirler. 
Mutlaka doğumhanede olmaları gerekmiyor, eğitim sürecinde yer almaları önemli aslında. Eğitimlerde de mahremiyeti ihlal eden hiçbir şey yok, erkekler varken de çok rahat anlatılıyor. Keşke anneanneler, babaanneler de gelse. Doğumhanenin önünde bekleyecek olan ve anne adayında “performans anksiyetesi” oluşturan, bu sürece müdahil olan tüm ailenin kurslara gelmesini çok isterim. 


Doğuma hazırlık eğitimi ne zaman alınmalı? 
Hamileliğin 12. haftasından önce bu tür kursları çok önermiyoruz. 12. haftadan önce anne adayı daha bebeğini hissedemiyor, anneliği henüz tam olarak idrak edemiyor. Hamileliğin sonuna yaklaşıldığında ise geç kalınmış olabiliyor. Çünkü bu kurslarda öğretilen başlıca konulardan biri de gevşeme. Bu ne kadar erken öğrenilirse hem doğuma kadar yeterli beceri kazanılmış olur hem de hamilelik süreci daha rahat geçer. İdeali 20. haftalar civarıdır. 


DOĞUM ODAKLI KURSLAR VE ÖZELLİKLERİ 


AYŞE ÖNER HAMİLE REHBERLİK 
HİZMETLERİ 


Hemşire AYŞE ÖNER 


İlk ante-natal kurs grubumu1988 yılında özel bir hastanede başlattım. Bu kurs, Türkiye'de yapılan ilk doğum öncesi sınıf çalışmasıdır. 
Türkiye'de konuyla ilgili ilk kuruluş olan Hamile Eğitim Merkezi'nde (HEM) çalıştım. 1997 yılında “Ayşe Öner Hamile Rehberlik Hizmetleri”ni kurdum. 
Birçok ekolden faydalanarak ve deneyimlerimi de 


ekleyerek “Ayşe Öner Ekolü”nü yarattım. Doğuma 


hazırlık kursumuz; çiftlere doğuma ve doğum sonrası bebekli hayata geçişi kolaylaştıracak konfor ve donanım kazandırırken anne adaylarının doğum korkularını aşmasını da amaçlıyor. Kurslar, baba adayları için de çok faydalı. Program, doğumun sağlıklı, tıbbi olmayan doğal bir tabiat olayı olduğu ama gerektiğinde tıbbi desteğin alınabileceğini ve doğumun bir geçiş süreci olduğu bilgisini verirken normal doğumun felsefesi, tarihçesi (burada doğum korkusu hep mi vardı, yoksa zaman içinde mi oluştu sorularının da cevabı verilmiş olur...) 
doğum nasıl başlar, hastaneye ne zaman gidilmeli, acil durumlarda ne yapmalıyız, doğum sürecindeki fazlar, doğumda mahremiyet ve bebekle ten temasının önemi, nefes egzersizleri, doğum pozisyonları, eş desteği, hamilelikte yapılacak masajlar, doğumda ağrı algısını hafifletecek karşı basınç uygulamaları ve masajlar gibi anlatım ve uygulama ile geçen keyifli bir tam gün çalışmasıdır. 
28 ila 32. haftalar arasında alınmasını tavsiye 
etmekteyim. Programda yer alan diğer konular da şöyle: Yenidoğanın özellikleri, emzirme, bebek ve çocuklarda temel yaşam desteği (CPR) uygulaması, bebek ve çocuklarda ilk yardım, bebeklerde gaz sıkıntısına çözüm sağlayacak uygulamalar, genel masaj ve bebek egzersizleri uygulaması, fiziksel 

ve zihinsel gelişime katkısı ne zaman ve ne sıklıkta yapılmalı, bebeklikten çocukluğa geçiş, bebeğin banyosu... 


İÇSEL DOĞUMA 
HAZIRLIK KURSLARI 


Doula JULIA STEILS PAÇACIOĞLU 


Doğuma hazırlık kurslarını Türkiye'de 
2006 yılından beri veriyorum. Bu 

kurs programında katılımcılarla birlikte üç farklı bilgi türü keşfediyoruz: Doğum aşamaları, masaj teknikleri, pozisyonları ve hastane rutinleri gibi pratik bilgi; tüm memelilerde doğum yapmak ile ilgili var olan içgüdüsel ilkel bilgi ve her anne adayının, her baba adayının kendisiyle ilgili bilgi. Çoğu doğuma hazırlık kursları sadece ilk bilgi türüne odaklanıyor. 
Elbette bu bilgiler çok değerli, ama doğum tıbbi bir olay değil, bir değişim ayinidir. Doğum beyinde olmaz, öğrenilmiş bilgiyle de olmaz. Doğum, vücutta olur. 
Doğum yapan kadın içgüdülerini dinlemeyi ne kadar öğrenebilirse ve doğuma dair inançları, doğum sürecini nasıl destekleyebilir veya zorlaştırabilir anlayabilirse, doğum süreci de o kadar kolaylaşır. İçsel Doğum'da doğuma hazırlık sınıfları etkileşimlidir. Ebeveyn ve eğitmenlerin arasında canlı diyaloglar, rol oyunları ve kişisel keşif süreçlerini içerir. Programın başlıca konuları arasında ağrı ile baş etme yöntemleri, bilgi alırken hastane ekibiyle olumlu iletişim kurmak, doğum sonrası depresyonu, emzirmek, bebek ile ilk 6 hafta, doğum sonrasında çiftler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, epidural ve farkındalıkla sezaryen doğum yer alıyor. 
Ağrı ve olası zor durumlar ile baş etme yöntemleri en çok zamanımızı alan konulardan... Hamilelikte rahatsız edici anlar, doğum sürecinde, sezaryenle doğumda, emzirme eyleminde, iş yerinde gergin anlarda kullanılabilen ağrıyla baş etme yöntemleriyle ilgili pratik yapılır. Bu kurs, anne ve baba adaylarını, kendilerine göre uygun doğum seçeneklerini bulmaları konusunda da destekliyor. İstedikleri doğum için kimlerden nasıl destek alabilirler ve neler yapmaları gerekiyor öğrenmelerini istiyoruz. Kurs sürecinde çiftlerin, doğumla ilgili istekleriyle seçtikleri doğum yerine dayalı gerçeklerin ne kadar uyumlu olduğuna dair farkındalıkları artıyor. Anne ve baba adayları arasındaki iletişimin kuvvetlendiğini görüyorum. İçsel Doğum eğitimini etkileyen felsefeler var, ama en çok ABD'den kardeş program Birthing From Within'i baz alıyoruz. 
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KEŞKESİZ DOĞUM KURSLARI 


Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. HAKAN ÇOKER 


Doğuma Hazırlık Eğitimleri yolculuğum 2006 
yılında Marmaris'te başladı. 2010 yılında Uzman Psikolog. Neşe Karabekir ile birlikte 


İstanbul Doğum Akademisi'ni kurarak kurumsal 


yapılandırmamızı da oluşturduk. 2012 yılından bu yana da Doğuma Hazırlık Eğitmeni, Doula ve Doğum Psikoloğu yetiştiriyoruz. Her doğumda kadın ve bebeğinin temel fizyolojik ihtiyaçları vardır. Bunlar karşılanmadığında doğumlar doğallığından çıkar, müdahale ve sezaryen oranları artar. İşte Keşkesiz Doğuma Hazırlık Programı bu temel ihtiyaçların kanıta dayalı tıp bilgileri eşliğinde aktarılması temelinde oluşur. Bunlar arasında tüm doğum aşamaları, başlangıç bulguları, hamile ve bebeğinin ihtiyaçları, fiziksel ortamın ayarlanması, tüm müdahalelerin artı ve eksileri, sezaryen nedenleri gibi bilgiler sayılabilir. 
Bunların yanında en temel ihtiyaç, ailenin ilaç dışı rahatlatıcı teknikleri öğrenmesidir (Gevşeme ve nefes egzersizleri, bası noktaları, doğum nefesi, masajlar, aromaterapi, olumlamalar, beden pozisyonları vb). 
Bunlar da kursun temel içeriğidir. Ama kursumuzun gerek ülkemizde gerekse dünyadaki kurslardan ana farkı, doğumdaki birçok duygunun ve olayın ailelere 


y, ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK 
& HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
“4 HASTANESİ GEBE EĞİTİM MERKEZİ 


Ebe ÖZLEM KARABULUT 


Neredeyse 10 yıldır hamile eğitim merkezinde, 

yılda ortalama 500 anne adayı ile doğum ve bebeğe hazırlık eğitimleriyle bireysel danışmanlıklar yapıyoruz. 
Gebe Eğitim Merkezimizde, doğuma ve bebeğe hazırlık eğitimleri ile beklenti içindeki anne-baba adaylarına güncel ve bilimsel bilgi ve uygulamalarla destek olmaktayız. 
Kursların amacı; hamilelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin doğru kararlar almalarına ve bu dönemleri sağlıklı, güvenli şekilde geçirebilmelerine yardımcı olmak. 
Eğitimler sayesinde çiftler bu dönemde yaşadıkları deneyimin anne adayı, bebek ve diğer aile bireylerinin tüm yaşamını etkileyeceğini öğrenirler. 
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canlandırmalarla yaşatılmasıdır. Bu sayede aile, kurstan sonra bilgileri hatırlamasa bile bedensel hafıza sayesinde doğumda daha rahat olur. Kurstan en çok babalar olumlu duygularla ayrılıyorlar. Bu da doğum sürecine destek olmalarını sağlıyor. Eğitimimiz; ayrıca çiftler için ebeveynlik ve kişisel yolculuklarında hayata da hazırlayacak ipuçları içeriyor. 

Eğitimlerimizde dünyada kabul görmüş olan Lamaze, Hypnobirthing, Aktif Doğum, Spinning Babies ekollerinden ülkemize uyarlanmış birçok öğe var. 

IDA bu kuruluşların aynı zamanda ülkemizdeki temsilcisidir ve kurslarımız uluslararası tüm kurumlarda anınmaktadır. Bunun yanında Amerika'da bulunan APPPAH (Doğum Öncesi - Sırası ve Sonrası ve Sağlık Derneği) ve Lamaze, Almanya'da merkezi bulunan SPPM (Uluslararası Doğum Öncesi / Doğum Anı Psikolojisi ve Tıp Derneği) ile de çok sıkı bağlarımız 


bulunuyor. Keşkesiz Doğum Programı özellikle ülkemizdeki hastane gerçekleri için tasarlanmıştır. 
Kursun en temel amacı, ailelerin, karar aşamasında 

da aktif olacakları bilgi ve beceriye ulaşmalarını sağlamaktır. Karar almak sorumluluk getirir ve bu durum birçok aileyi korkutur. Kurs ailelerin bu korkuyu aşmalarını da sağlar. Böylece doktorları ile kararlar kadar sorumluluğu da paylaşırlar. Bu sayede doktorları da rahat eder. İşte doğumdaki keşkesizliği yaratan en önemli faktör bu birlikte oluşturulan ekip ruhudur. 


Perinatal eğitim, erken ve geç dönem eğitimlerin tamamını kapsar ve çiftleri doğuma ve anne-babalığa hazırlar. Kadını, içgüdülerini nasıl izleyeceği konusunda yönlendirirken aynı zamanda kadına bedeninin doğurganlığına güven duymayı da öğretir. Ayrıca, doğum eylemi, doğum sancıları (dalgaları) ile baş 

etme, doğum pozisyonları, doğumda destek, doğumda olası girişimler, doğumda rahatlatıcı nefes teknikleri 

ve nefes farkındalığı, ıkınma ve gevşeme egzersizleri, rahatlama teknikleri gibi eğitimler ile anne adayını ve eşini doğuma hazırlamaktadır. Toplam 6 hafta süren bu eğitim programında her oturum 3.5 saat sürüyor. Bu kurs programına 20. gebelik haftasından itibaren dileyen her anne adayı eşi ve/ veya bir yakınıyla katılabilir. Hamile eğitim merkezinde ayrıca 2 yıldır ülkemizde ilk defa uygulamaya koyduğumuz ücretsiz Anne Bebek Okulumuz da hizmet vermektedir. 


, <A, 
Olribebe 


Rahat nefesler, neşeli bebekler. 


Bebeğinizin burun tıkanıklığını giderir. 


# NEMLENDİRİN 


CHTK/CHOTRI/0040/16 


“BİR MACERA SONA ERMİŞ, AMA ÖMÜR 
BOYU SÜRECEK OLAN YENİSİ BAŞLAMIŞTI” 


Doğum sancıları başladığında hayalini kurduğum o kavuşma anına artık saatler kaldığını anlamıştım. Dakikalar, saatler birbiri ardına geçmişti; sabahtı ardından öğle oldu. Sancılar yerini doğumun başladığı ana bırakmıştı. Doktor, “geliyor” dediği anda yorgunluktan ölüyordum. Elimi tutan annem, başımı okşayan eşim acımı hafifletmeye yetmiyordu. 
Yorucuydu, hem de hepimiz için... Bekleyiş ve sona erdiğini bilme hissiyle artık saniyeler bile uzun gelmeye başlamıştı. Sonunda doktor “derin bi nefes al ve dinlen, çünkü Mr. Leo geldi” dedi. Bitkindim. Hayaller ve gerçekler yer değiştirmişti sanki, onu yaşıyordum. Ağlıyordu bebeğim; teni tenime temas ettiğinde herkesin ağladığını gördüm. Belli ki enerji çok kuvvetliydi. Bebeğimi göğsümden hiç almasınlar istedim. Ona baktım, sustu ve bana baktı: “İkimiz de çok yorulduk, uzun bir yolculuktu; dinlenmeye ne dersin” dedim. Hemşireler onu sanki sökercesine elimden aldı. 9 aylık, sadece ikimize ait birlikteliğin sonu gelmişti artık, anlamıştım. Bir macerayı geride bırakmıştık, ama ömür boyu sürecek olan yenisi çoktan başlamıştı. 


- Manken Didem Uzel Sarı ve oğlu Leo 
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Ho- 


Bebeğim 


O HEYECANLI BEKLEYİŞ VE ARDINDAN MUTLU BİR KAVUŞMA... MİNİCİK AYAKLAR VE ELLER, ŞAŞKIN VE SEVİMLİ BİR YÜZ İFADESİ... MUHTEŞEM BİR BİRLİKTELİĞİN EN GÜZEL DAKİKALARI... İŞTE ÜNLÜ İSİMLERDEN O EŞSİZ ANLA İLGİLİ DUYGU DOLU PAYLAŞIMLAR... 


Hazırlayan: AYTÜLİKE KESKİN 


“TÜM DUALARIMIN KABUL ANI” 


“Ağlarsam, ya üzülürlerse” dedim. 
Ağlamadım, hiç ağlamadım. Önce Efe'yi verdiler kucağıma, gözleri açık, dimdik gözümün içine bakan bir çift zeytin göz. 
Boşuna korktun be annem dercesine... 
Güzel oğlum, güçlü oğlum... 

Sonra pespembe bir Lorin. Koynuma sokulan. Pers prensesim... Kollarım dolu dolu... O güne kadar ettiğim tüm dualarımı kucaklamışçasına. 


- Blogger Senem Uysal ve oğlu Efe, kızı Lorin 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*- 
“SARILDIGIMDAKI O BEBEK 
KOKUSUNU UNUTAMIYORUM” 
Hamilelik farklı duyguları bir arada yaşadığım 9 aylık mucizevi bir süreçti ve bu sürece, bebeğimi kucağıma aldığım andan daha güzel bir son yazılamazdı. Arden'le ilk karşılaştığımda da bunu hissettim ve o an kesinlikle büyüleyiciydi. Sizden bir parça olan küçücük bir insanı kucağınıza veriyorlar ve her günü bambaşka bir heyecan barındıran serüven başlıyor. İlk anlarda hissettiğim şaşkınlık, heyecan, mutluluk ve sevgi, hepsi bir arada çok değişik bir duygu karmaşasıydı. Daha sonra birlikte zaman geçirdikçe duygular katlanarak arttı. Tarifi çok zor, anlatması imkansız bir duygu aslında... Minicik ellerine ve ayaklarına defalarca baktığımı hatırlıyorum. Arden'e sarılınca hala o bebek kokusunu alıyorum. Bana annelik hissini yaşattığı ve bizi seçtiği için her zaman şükrediyorum. 


- Televizyon sunucusu Nur Tuğba Algül Namlı ve oğlu Arden 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“ONU GÖRÜR GÖRMEZ 
BENİM PARÇAM DEDİM” 


Doğumhanede o minik gözlü, minik elli bebeği yanağıma değdirdikleri o anı hayatım 

boyunca hiç unutmayacağım. İlk karşılaştığımız andaki hissiyatım onun benim bir parçam olduğu ve bana ne kadar ihtiyacı olduğuydu. Ya yapamazsam diye endişe duydum açıkçası. 

Bu endişe zamanla en büyük 

aşka dönüştü. 


- Blogger Duygu Genç Şenyürek ve oğlu Okan 


Pa 


“KARTALIN KALP NAKLİ İLE 
TEKRAR DOGUM YAPTIM” 


21 Şubat 2011, ilk anne olduğum gün. Nasıl 
heyecanlı, nasıl mutlu, ne kadar bilinmezlikle dolu bir mutluluk. Deneyimsizlikten gelen tatlı bir panik 

içindeydim. 16 Ağustos 2016, bundan tam 1.5 
yıl önce talihsizce doğum yaparak kaybettiğimiz oğlumuz sonrası, Kartal bizim minik mucizemizdi. 

Ama kızımızda yaşadığım neşe ve heyecanı ne yazık ki hiç yaşayamadım. Nedense içimde hep 

kötü bir şeyler olacak korkusu vardı. Kartal eve geldikten sonra annem bir gün bana “Neden mutlu değilsin” dedi. Ben de ona “Anne sanki bir şey olacak, onu benden alacaklar gibi bir his var içimde” dedim. O hain mikrop kalbine girdiğinde ve onu yoğun bakıma yatırdığımızda henüz daha 
19 günlüktü. 19 Kasım 2017, Yılmaz Kartal 2. kez 
doğdu. Çünkü 1 yıl boyunca kalp yetmezliği ile savaştı. Tam 8 ay kalp nakli bekledi. Ve onu tekrar hayata bağlayan yeni kalbi geldiği gün sanki ben tekrar doğum yaptım. Başka bir bebeğin kalbi ile oğlum yeniden hayata tutundu. Artık 2 oğlum var gibi hissediyorum. Ve ilk kez içim rahatça oh diyerek oğluma sarılabiliyorum. 


- Blogger Ahu Kahraman Yıldırım ve oğlu Kartal 


Vu 


“ZORDU AMA 
HER ŞEYE DEGERDİ” 


Çok acayipti. Çok garipti. Çok doğaüstü bir durumdu. 
Çok uzun saatler için hayat durdu. Çok korkutucuydu. 
Çok uzundu. İnanın benim için çok çok uzundu. 20 
saate yakındı doğum sürecim. Ah ne güzel geliyorsun sancı demekle başlayan, geliyor haberiyle sevinç çığlıkları atmaya başladığımız bir süreç, 20 saatin sonunda çok deli bir durum oldu. Epiduralsiz, normal doğum yaptım. Evet, hayatta asla mütevazı olamayacağım ve her sorulduğunda, evet yaptım! 
diyeceğim tek şey sanırım... Ama o kadar pes etmeye yakındım ki. O kadar vazgeçmeye çalıştım ki. Çünkü çekinmeden söyleyebilirim, o kadar canım acıdı ki. 
İşte bu noktada hayatım boyunca unutmayacağım teşekkürler geliyor. Öncelikle kocama, neden ondan çocuk yaptığımı her an bana hatırlatan kocam Uraz'a... 

Hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım bunu. Hiç pes etmeden, hiç elimi bırakmadan, beni öpmek ve koklamaktan ve sevdiğini söylemekten hiç vazgeçmeden, şu hayatta “adamım ben” diyen milyon tane adamın beceremeyeceğine emin olduğum bir dirayet gösterdi. Bir an kaçmadı. Sen kızımla benim başımıza gelen en güzel şeysin. Sonrasında anneme... hani derler ya analık öyle bir şey, öyleymiş... 
Ne soğukkanlılıktı o. Benimle ağladı, benimle eğildi, benimle kalktı; bütün sancı sürecimde elimi tutmaktan asla vazgeçmedi. Kızım Ada'nın en büyük şansı onlar. 
Herkesten Allah razı olsun. Başka bir şey demem mümkün değil. Sevgili kızım Ada, sen hepimizin canısın. Sen çok şanslısın. Ama asıl şanslı olan biziz. 
Hoş geldin. İyi ki geldin. 


- Oyuncu Melis Kaygılaroğlu ve kızı Ada 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“İKİSİ DE MUCİZEYDİ, 
HAYATIMDA BAŞIMA GELEN 
EN GÜZEL ŞEYDİ” 


Alin'in o pamuk teni tenime değdiğinde rüyada gibiydim. Bir yandan gözyaşlarım aktığından, gözlerim buğulanıyordu. Yüzünü bile net göremiyordum. Sonra 

o minicik parmaklarına, gözlerine, dudaklarına, her detayına uzun uzun bakıp şükretmiştim. Mucizeydi, dokunmaya kıyamadığımdı ve hayatımda başıma gelen en güzel şeydi. Aden'de sezaryen sonrası normal doğum olduğu için doğması ve kucağıma vermeleri neredeyse bir oldu. Deneyimli olduğumu düşünerek çok rahattım doğumda, fakat ikisi de birbirinden çok farklı mucizevi anlardı. Birkaç dakika önce karnımda tekmelerini hissettiğim bebeğim göğsümde yatıyordu artık. Bir ona bir eşim Erol'un yüzüne bakıp gülümsüyordum; ne iyi yaptık da 2. kez anne- baba olduk der gibi... Bu duygu selinde kaybolurken, diğer yandan Alin'i hemen hastaneye getirip Aden'le tanıştırmak için panik olmuştum. Ondan önce Aden'le geçirdiğim her dakika haksızlık yapıyormuşum gibi gelmişti o lohusa duygusallığı ile... Ve o akşam 4 kişilik bir aile olarak, hastane yatağında Alin'le beraber uyuyup, kardeşinin nefes alıp verişini dinleyerek, her saat başı uyanıp bebeğimizi kontrol edip, uykusunda izleyerek geçirdik. 


- Blogger Meltem Bicioğlu ve kızı Alin, oğlu Aden 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“BEN HAYATTA BUNDAN DAHA 
GÜZEL BIR DUYGU YAŞAMADIM” 


Hamile kalmadan önce herkes bana, “Evlat kokusu, cennet kokusu” derdi. Ama o dönemler anne olmadığım için bunu anlamak çok zordu. Eşimle tanışana kadar, “Çocuk sahibi olma durumları geçti” diye düşünüyordum. 
Fakat eşimin çocuk istemesi ve benim de ikimizin ortak bir meyvesi olmasını çok istememle hamile kaldım. 
Normal doğum için özellikle Amerika'yı tercih etmiştim. 
Fakat bekleyiş süremiz biraz uzun oldu. Çünkü 40 

haftayı geçtiğimiz halde doğuma dair hiçbir sinyal 

yoktu. Sonrasında beklemenin de çok doğru olmadığını düşünerek, hafif bir suni sancı ile doğum başlamış oldu ve yaklaşık 48 saat sürdü. Bundan dolayı hiç mutsuz olmadım. Büyük bir heyecanla aylardır karnımda büyüttüğüm, her şeyi beraber yaşadığımız, her yediğimin ona nasıl bir enerji verdiğini düşündüğüm bebeğimi dünyaya getirme heyecanı ile doldum. Sonunda onun çıkışıyla sanki hayatımdaki bütün negatif enerjilerin 

gidip yerine pozitif enerjilerin, ışığın, ayın ve evrenin bütün güzel duygularının bana doğru ışık olup yükselip geldiğini hissettim. Onu kucağıma aldığımda ilk olarak ellerini ve ayaklarını gördüm. Bu bana acayip bir heyecan V 

h 


erdi. Böyle bir canlı dünyaya getirmek ve bunun benim ayatımın en önemli noktası olması bence insanı uçuran bir duygu. Ben hayatta bundan daha güzel bir duygu yaşamadığımı düşünüyorum. Bu yüzden de evladı olmayan ve evlat sahibi olmak isteyen herkese Allah'ın bu duyguyu nasip etmesini dilerim. Ben o cennet duygusunu yaşadım, bunu tüm kadınların yaşamasını isterim. 


- Yaşam Koçu Şeyda Çoşkun ve oğlu Arat 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SOSYAL 
MEDYADA 


ÇOCUK 
HAKLARI 


ANNE-BABA OLARAK SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLARINIZIN HERANINI YAYINLIYOR MUSUNUZ? 
PEKİ, MASUM GÖRÜNEN O PAYLAŞIMLARIN GEREK YASAL AÇIDAN GEREKSE MİNİKLERİN PSİKOLOJİLERİ BAKIMINDAN BİRÇOK RİSKİ VE SAKINCALARI BERABERİNDE GETİREBİLECEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? 


Hazırlayan: AYTÜLİKE KESKİN 


54 / Mart 2018 / Bebeğim 


Akıllı telefonlar ve sosyal medya platformları ile hayatımızın neredeyse her anını başkalarıyla paylaşma özgürlüğüne sahibiz. Neredeyiz, ne yiyoruz, nasıl eğleniyoruz, tatil anılarımız, eşimiz, çocuklarımız kısacası hayatlarımızın her 

anı başkaları tarafından izlenebiliyor, yorumlanabiliyor, takip ediliyor. Bu noktada ise şu tür tartışma konuları gündeme geldimiş durumda: Çocuklara dair paylaşımlarda bir hak 

ihlali söz konusu mu? Henüz kendi kararını veremeyen, aile büyüklerinin kendi özel anlarına dair paylaşımları konusunda yorum yapamayan çocukların istismar edildiği söylenebilir mi? 
Bunda kuşkusuz, çocuklarının şirin, komik, şaşkın, eğlenceli, hatta çıplak neredeyse her anının fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen anne ve babaların 

payı çok büyük. Son dönemde oldukça tartışma yaratan, zaman zaman anne ve babaları karşı karşıya getiren "sosyal medyada çocuk paylaşımları" konusunu alanında uzman iki isme danıştık; Avukat Ayşe Nur Aktürk Karayel ve Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti/Oyun Terapisti Beyhan Özpar. 


“ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARININ 
PAYLAŞILMASI DUYGUSAL VE CİNSEL 
İSTİSMARA GİREBİLİR” 


- Avukat AYŞE NUR AKTÜRK KARAYEL 


Sosyal medyadaki anne-babaların çocuklarının fotoğraf paylaşmaları bir istismar türü müdür? Eğer öyleyse ne tür bir istismara girdiğini açıklayabilir misiniz? 
Öncelikle, çocuk tanımını ve devamında istismar tanımını yaparak söze başlamak istiyorum. Çocuk, her bilim alanında farklı tanımlara sahiptir. Tıpta, psikolojide, hukukta, günlük dilde çocuk tanımları farklıdır. Hukuki tanımda, çocuk 

erginlik yaşı ile tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, “erginlik, 

18 yaşının doldurulmasıyla başlar. Daha erken yaşta ergin 
olma durumu hariç, 18 yaşını dolduruncaya kadar her insan çocuk sayılır.” Çocuk istismarı ise, çocuklara karşı aktif olarak girişilen ve onların fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini zedeleyen her türlü eylemdir. Tanımda sınırlayıcı bir örnekleme yapılmamıştır. Bu nedenlerle, çocuklara karşı “şu şu fiiller istismardır” diye kesin konuşmak mümkün değildir. Ancak istismara sebebiyet verebilir denilebilir. Aynı fil, bazı durumlarda istismara sebebiyet verebilirken bazı durumlarda sadece sevgi göstergesi olabilir. Tıpkı bir çocuğu öpmek gibi... Çocukların fotoğrafının hangi tür istismara 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girdiğini açıklamak içinse, önce istismar türlerine değinmek gerekir. İstismar, fiziksel, duygusal ve cinsel olmak üzere 3 çeşittir. Sosyal medyada fotoğraf paylaşılması, olayın özelliğine göre herhangi birine girebilir. Ama çoğunlukla bu durumlar duygusal ve cinsel istismara girebilir. 


Peki, kişinin sosyal medya hesabında yalnızca tanıdığı kişiler varsa, istismar açısından yine riskli mi? 

İstismar denilince akla, çocuğu daha önce hiç tanımayan kimseler gelmesin. Çocuk, ailesi, akrabaları, öğretmenleri, tanıdıkları tarafından da istismar edilebilir. Yani çocuğun bizzat akrabası tarafından bile istismar edilebilme ihtimali varken, hesabımda sadece tanıdıklarım var, yabancılara kapalı şeklinde bir savunma gerçekçi değildir. Zira “niyet okuma” şeklinde bir özellik kimsede yoktur. 
Kimin ne niyetle, hangi düşüncelerle çocuklara yaklaştığını bilemeyiz; bu nedenle çocukları korumak ve kollamak en başta ailenin görevidir. Yabancı olmasa bile, şayet o hesapta kötü niyetli bir kişi varsa o fotoğrafı başka mecralarda paylaşabilir, kendi telefonuna, bellek kartlarına kopyalayabilir. Bunları engelleyebilmenin bir yolu yoktur. 


Çocuklarının sevimli ve çıplak fotolarını paylaşanlar bu tip fotoğrafları masum buluyorlar. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? 
Çocukluk doğumla başlar ve 18 yaşının bitene kadar devam eder. Bir ebeveyn, 16-17 yaşındaki çocuğun çıplak fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşmak istese, muhtemelen ebeveyn ile çocuk arasında çatışma yaşanır. Çocuk, o fotoğrafın paylaşılmasına karşı çıkar ve şayet paylaşılmış 

ise hemen kaldırılmasını talep eder. Hukukta sıfır yaşındaki bir çocuğun hukuki korunması ile 16-17 yaşındaki çocuğun korunması arasında bir fark yoktur. 
Bebeklik denilen döneme ait fotoğraflar, muhtemelen yıllar sonra o kişileri rahatsız edecektir. Sosyal medya hesaplarına üye olurken başlangıçta “kullanım koşullarını” kabul etmemiz gerekir. Bu hesaplardan bir tanesine ait, kullanım hak ve sorumluluklar bildiriminden bir madde paylaşmak istiyorum: “Fikri mülkiyet hakkı olan içeriği sildiğinizde, söz konusu içerik bilgisayardaki geri dönüşüm kutusunun boşaltılmasına benzer bir şekilde silinir. Ancak, silinen içeriğin makul bir zaman aralığı dahilinde yedek kopyalarda kalabileceğini kabul edersiniz .” 
Aynı kullanım koşullarından bir madde daha eklemek 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istiyorum. “Hüküm giymiş bir cinsel suçluysanız bu mecrayı kullanmayacaksınız” madde düzenleme açısından çok yerinde bir düzenleme olsa da buna ilişkin bir denetimin yapılabilmesi çok zordur. Kişilerin sabıka kaydı istenerek üye yapılması olamayacağına göre, çocukları bu mecralarda korumak ve kollamak başta ailenin görevidir. 


"Unutulma hakkı" diye bir kavram var. Bu ne demek? Çocukların bu hakkı ihlal mi ediliyor? 
Unutulma hakkı, internet ortamı başta olmak üzere kamunun kolayca ulaşabileceği yerde tutulan kişisel verilere yönelik olarak, belli bir süre sonra ilgili yerlerden bireylere ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanır. Unutulma hakkının bir diğer adı silme hakkıdır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, son yüzyılda dünyanın pek çok ülkesinde bu konuda mahkeme kararları bulunur. 


“TÜM ANNEBABALAR 
GEREKEN ÖZENİ GÖSTERMELİ” 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya ile ilgili yayınladığı genelgeden bahseder misiniz? 
Öğretmenlerin ders esnasında ve okul sınırlarında öğrencilerin fotoğraf ve videolarını paylaşmaları MEB tarafından yayınlanan bir genelge ile yasaklandı. Bu yasak nedeniyle kimi okul yönetimleri ve öğretmenler, velilerden fotoğrafın paylaşılmasına dâir izin alsa 

da bu izin hukuka uygun değildir. Velilerden imza bile alınsa öğretmenlerin okulda iken çocukların fotoğraflarını paylaşmaları hukuka aykırıdır. 


Anne-babalara yasal haklar açısından ne gibi tavsiyelerde bulanabilirsiniz? 

Tüm anne ve babaların, öğretmenlerin çok iyi niyetlerle bu fotoğrafları paylaştığını biliyoruz. 
Bebekler, çocuklar çok sevimli, çok güzel oluyorlar. 
Ancak hiçbirimizin “niyet okuma” gibi bir özelliği yok. Çocukların, mevzuatımızda ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış pek çok hakkı vardır. Bu haklardan bazıları, beden bütünlüğü ve bedenin saldırıya karşı korunma hakkı, özel yaşamın gizliliği ve haberleşme özgürlüğünün korunması hakkı, eşit muamele görme ve ayrımcılıktan korunma hakkı, çocuğun sağlık hakkı, eğitim hakkı, zararlı yayınlara karşı korunma hakkıdır. Çocukların haklarını gözetmek, başta aile olmak üzere herkesin hakkıdır. 
Masum görünen fiillerin çocukların sağlığına zarar vermemesi için hepimiz gerekli özeni göstermeliyiz. 


“ÇOK SIK PAYLAŞIMLAR, ÇOCUĞUN RUH SAĞLIĞININ TEHLİKEYE ATILDIĞI VE BİREYSEL SINIRLARININ İHLAL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELİYOR” 


- Psikolojik Danışman Çift ve Aile Terapisti / Oyun Terapisti BEYHAN ÖZPAR 


Mg . - 


Sizce bazı kişiler neden çocuklarının fotoğraflarını sık sık paylaşırlar? Bunun altındaki psikolojik etkenleri açıklayabilir misiniz? 

İnsanın sosyal bir varlık olması sadece iletişime 

ve etkileşime olan ihtiyacından kaynaklanmıyor, 

aynı zamanda diğerlerinin bakışı ve onu nasıl değerlendirdiği de önemseniyor. Temelde kendilik algınız ve kendilik değeriniz önce yaşamınızın en erken döneminde annenizle kurduğunuz birincil ilişkide öncelikle annenizin, ardından diğerlerinin size nasıl baktığı ve sizinle ilgili algılarını nasıl yansıttıklarına bağlı olarak gelişir. Günümüzde yaşınız kaç olursa olsun kendilik algınız ve kendilik değerinizin belirleyicisi sosyal medya olmaya başladı gibi görünüyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar yoluyla kendilik imgenizi; ya “çok değerli ve anlamlı” ya da "çok yetersiz ve değersiz” algılama eğiliminde artış olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlamdan 


bakıldığında ebeveynlerin (anneler daha yoğunlukta olsa da sadece anneler demek haksızlık olur) bir kısmının, çocukları üzerinden kendilik algılarını sağlamlaştırma ya da onarma ihtiyacı içinde olduğu söylenebilir. Tabii bu, paylaşımın sıklığına bağlı olarak söyleyebileceğiniz bir şey. Özel günlerde ya da sınırlı sayıda paylaşım yapıldığı durumlar için bu ifadenin uygun olmadığını da söylemek gerekir. 

Ancak şöyle düşünelim; diyelim bir anne ya da 

baba günün çoğunluğunda çocuğunun farklı 

hallerini herhangi bir kısıtlama ihtiyacı duymaksızın paylaşıyorsa orada psikolojik olarak başka ihtiyaçlardan bahsetmekte yarar var. Bu ihtiyaçlardan biri dediğim gibi diğerleri tarafından beğenilmek ve onaylanmak... Sıklıkla paylaştıkları kendi fotoğrafları olsa da benzer bir şeyden bahsediyor olurduk. 

Ancak önemli olan nokta, paylaştıkları fotoğrafların çocuklarına ait olması; bu da akla çocukları üzerinden beğenilerek yetersizlik duyguları ile baş etmeye 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çalışan yetişkinleri getiriyor. Diğer uçta ise yine patolojik bir tablo olarak narsisizmi düşünebiliriz. 
Bunu düşündüğünüzde de çocuğunu kendilerinin uzantısı olarak düşünen ebeveynler akla geliyor; yani kendileri ve çocukları arasında gereken ayrışma ve çocuğun farklı birey olmasına izin verebilme iç görüsünün ve becerisinin ya hiç olmaması ya da olsa da buna gereken önem ve önceliği vermeyen ebeveynler... Çocuğun yaşı kaç olursa olsun “kendiliği”nin onaylanmasına ihtiyacı vardır. Sosyal medyada paylaşımlar yoluyla çocuğun fotoğraflarının yayınlanması onun kendiliğini onaylamaktan çok, bu fotoğrafları paylaşan yetişkinlerin “kendilik”lerinin onaylanması uğruna çocuğun ruh sağlığını tehlikeye attıkları ve bireysel sınırlarını ihlal ettikleri anlamına geliyor. 


Bu durumun çocuğun yaşı ilerledikçe çocuk üzerindeki olumsuz etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Çocuklukta ruhsallığın büyük ölçüde şekillendiğini ve yetişkin deneyimlerimizin bunun üzerine inşa edildiğini düşünürsek ne kadar olumsuz sonuçlara zemin hazırladığını görebiliriz. Her şeyden önce bu yolla çocuğa bağımsız bir kendiliği olamayacağı öğretilir. Sınırları sürekli bu şekilde ihlal edilen bir çocuk ya kendi katı sınırlarını oluşturur ya da diğer uçta hem kişisel hem de ilişkisel sınırlar ve toplumsal normlarla sorun yaşar; herhangi bir mahrem duygusu geliştirmeden neredeyse teşhirci denilebilen uca savrulabilir. Diğer taraftan beğenilmenin ve bu uğurda kendini diğerlerine nasıl sergilediğinin gündelik deneyimde ne denli önemli olduğu vurgusu ruhsallığında önemli bir yer tutar. Kendilik algısı zedelenir ve “takdir”e bağımlı bir hal alır. Çocuk, gerçek istek ve arzularını, insana özgü hatalı ve eksik taraflarını sergilememek üzere kendini sürekli bir ruhsal baskı altında hisseder. Böyle yetişen bir çocuk, fiziksel olanın ve görünüşün her şeyden önemli olduğunu düşünür. Ne giydiği, nasıl hareket ettiği, saçının nasıl göründüğü, ne hissettiğinin önüne geçer. Konuyu sadece uyum ve davranış sorunları ya da narsisizm açısından görmemek gerekiyor. 
Bununla birlikte ilişkilerden geri çekilme, bağımlı bir kişilik geliştirememe, arkadaş edinememe, öğrenme sorunları, zorbalığa maruz kalma ve/veya depresyon da bu ruhsal yaralanmanın gelecekteki sonuçları arasında düşünülmelidir. Yani sürekli “teşhir” edilen, bir çocuğun mahrem ihtiyacı zedelenmiş bir yetişkin olacağını söylemek çok da zor değildir. 
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“ÇOCUKTAN İZİN ALINMADAN 
FOTOGRAFININ YAYINLANMASININ 
DOGRU OLMADIGI ONA ANLATILMALI” 


Doğum ya da sünnet gibi anların fotoğraflarının anne-babalar, doktorlar vb tarafından sosyal medyada paylaşılması ne kadar doğru? 

Özellikle yaşamın ilk 6 yılında çocuklar bedensel bütünlük konusunda çok hassaslar. Dolayısıyla çocukların bu tür fotoğraflara ya da görüntülere maruz kalmaması gerektiğiyle söze başlamak gerekir. Kendi sünneti ya da doğumu da olsa çocuk bu içerikle baş edebilecek yaşta olmadığından ve çocuğun bedeni üzerinden yine bir hak ve sınır ihlali söz konusu olduğundan bu tarz görselleri yayınlamamak gerekir. 


Anne-babalara önerileriniz neler olabilir? 

İlk öneri, anne-babaların bu konu hakkında kendileri ile baş başa kalmalarıdır. Bu paylaşımları yaparken onları güdüleyen ihtiyacın ne olduğunu keşfetmeleri çok önemlidir. Görülme, onaylanma, beğenilme, övünme... Altta yatan ihtiyaç ne olursa olsun, bunun anne-babanın kendi ihtiyacı olduğunu bilmesi ve bu ihtiyacın nelerden kaynaklandığını anlaması gerekiyor. 
Yani eş ilişkisinden, iş yaşamından ya da kişisel deneyimlerden doğan bir ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmesi; o alanda bir düzenleme yaparak çocuk ve çocukla ilişkisi üzerinden bunu onarmayı veya tatmin etmeyi bırakması gerekiyor. Ardından fotoğrafların içeriklerine değinilmeli. Özellikle çıplaklık içeren fotoğrafların paylaşılmaması gerekiyor. 

Bu tutucu ve geleneksel bir bakış açısından çok, çocuğun sınırlarını ve özel alanını korumaya yönelik bir öneridir. Çocuğun bedeninin sergilenmesi hem çocukta olumsuz bir algıya kaynaklık edebilir hem de çocuk bedenini “erotize” eden bir zihniyeti uyarabilir. 
Çocukların bundan korunması çok önemlidir. Bununla birlikte çocuğun özel görünmesi adına fazladan 

çaba göstermeden, doğal halinin olduğu görüntüler, onun her haliyle onaylandığı mesajını da verecektir. 
Hatta mümkünse çocuğun yüzünün de görünmediği fotoğrafların yayınlanması, okul, kreş gibi bir kurumdaysa, genele açık görsel yayınlanmasına da izin verilmemesi önemlidir. Hatta bir adım ileri giderek, çocuktan izin alınmadan fotoğrafının çekilmesinin ve yayınlanmasının doğru olmadığı söylenebilir. Çocuğun kendisi ile ilgili bir konuda karar vermeye hakkı olduğunu ve izin vermediği bir müdahaleye hayır diyebileceğini de öğretmek etkili bir yoldur. 


ayyapım 


sik 
NASIL BİR 


SİZİN DE ACABA NASIL BİRANNE 

VEYA BABAYIM DİYE KENDİNİZE 

SORDUĞUNUZ OLUYOR 

MU? OTORİTER Mİ YOKSA 

MÜKEMMEL OLMAŞABASI 

İÇİNDEKİ ANNEBABALARDAN 
“Vi YA DA KONTROLÜ TAMAMEN 
«ÇOCUĞA VERENLERDEN Mİ? 
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Hazırlayan: MELİKE YILDIRIM : 
— - 
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Anne-baba olmak, kendimizi sürekli daha am iyisi için sorguladığımız, vicdan azabının kaygılarla iç içe geçtiği ve bu duyguların neredeyse bir ömür peşimizi bırakmadığı uzun soluklu bir maraton. ie 
2 Beklentilerini yüksek tutanlar da var bu maratonun i 
ii içinde, kendi anne-babalarının yaptığı hatalara ir düşmemek için çaba sarf edenler de, mükemmel » ebeveyn olmak için kendilerini zorlayanlar da... 
Bu maratonda siz nerede duruyorsunuz? Akış p 


öneli Psikoterapi Merkezi'nden Çocuk ve Ergen Terapisti 5 
z Psikolog Gülsün Ünal Yarar, hem farklı ebeveynlik 


i stillerini hem de modern dünyada anne-baba 
—. olmanın getirdiği kaygıları, sorunları 4 


ve çözüm yollarını paylaştı. 


ven ZE al e 


ge ya” >. 
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Aslında her ebeveynin kendine özgü anne-babalık stili ve çocuk yetiştirme biçimi olsa da psikoloji literatüründe genel kabul görmüş 
4 farklı ebeveynlik stili vardır. 


Otoriter ebeveynlik Bu tarz ebeveynlikte katı kurallar ve yüksek beklentiler vardır. Kuralların 

ve beklentilerin ne için konulduğu ise çocuğa genelde açıklanmaz. Çocuğun kurallara uymaması veya beklentilerin gerisinde kalması onun cezalandırılmasıyla sonuçlanır. Bu tarz ebeveynler çocuklarından çok şey beklerken, kendileri çocuğun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olamazlar. 
Çocuğun disiplin ve kurallarla ilgili soruları cevapsız kalır veya “çünkü ben öyle istiyorum” gibi yeterli olmayan bir cevapla geçiştirilir. 


Demokratik ebeveynlik Buraoa da otoriter siilde olduğu gibi belirli kurallar ve beklentiler vardır. Fakat kurallar ve bekleniiler; çocuğun takip edebileceği, kişiliğine ve gelişimine uygun biçimde yapılandırılmıştır. Ebeveynler çocuklarına karşı daha duyarlıdır ve çocuğa kurallar ve beklentiler hakkında net açıklamalar yapılır. Çocuk bir hata yaptığında bu ceza ile değil affetme ve çocuğu koruma ile karşılanır. Demokratik ebeveynlik, çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde destekleyen en pozitif ebeveynlik tarzıdır. 


İlgisiz (ihmalkar) ebeveynlik Bu tarz ebeveynler çocuklarına karşı sorumsuz davranırlar. Neredeyse Www yok denecek kadar az kural ve beklentileri vardır. Çocuk ile iletişimleri kısıtlıdır. Çocuğun temel ihtiyaçları karşılanırken duygusal ihtiyaçları görülmez veya görmezden gelinir. Bu davranışın en ! uçnoktası çocuğun fiziksel veya duygusal ihmale maruz kalmasıyla sonuçlanabilir. 


İzin verici ebeveynlik Bu tür ebeveynler çocuklarından çok az şey talep ederler, sıcak ve sevecendirler. Çocuğun neredeyse her istediğini yapmasına izin vardır, çocuk kararlarını kendi 

— . verir fakat ihtiyaç duyduğu desteği ve rehberliği ebeveynlerinden göremez. Çocuk için ebeveynden çok arkadaş gibidirler. 
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İDEAL EBEVEYNLİK 


Yapılan araştırmalar demokratik ebeveynliğin çocuk gelişimi açısından olumlu sonuçları olduğunu vurguluyor. Demokratik ebeveynlik sergileyen ailelerin çocuklarının daha mutlu ve kendine yetebilen, öz saygısı yüksek ve akademik olarak başarılı olduğu görülüyor. Genel geçer bir ideal ebeveynlik tarifi vermek çok doğru olmayacaktır. 
Her çocuğun ihtiyaç duyduğu ebeveynlik birbirinden farklıdır. Sergilenen ebeveynlik davranışının çocuğun mizaç özellikleri ile ne kadar uyumlu olduğunun göz önüne alınması gerekiyor. 
Çocuğun mizaç özelliklerini ve kişiliğini tanıyıp sunulacak ebeveynliği buna göre şekillendirmek çocuk yetiştirmeyi hem daha kolay hem daha 

eikili hale getirecektir. Örneğin bazı çocuklar ebeveynlerinin korumasına ve rehberliğine daha çok ihtiyaç duyabilirler. veya bağımsız aktivitelere daha az hazır hissedebilirler. Bu karakterdeki bir çocuğun ihtiyacı olan ebeveynlikle aktivite düzeyi daha yüksek, daha dışa dönük bir çocuğun ihtiyacı olan ebeveynlik birbirinden oldukça farklıdır. 
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YETERİNCE İYİ EBEVEYN OLMAK 


Tüm ebeveynlerin “yeterince iyi ebeveynlik” kavramını anlayabilmelerini ve kendilerine olabildiğince uyarlamaya çalışmalarını öneriyorum. Bu kavram pediatrist ve psikanalist D.W.Winnicott'un geliştirdiği “yeterince iyi annelik” kavramından geliyor aslında. 
Mükemmeliyetçi ve gerçekçi olmayan bir şekilde çocuğun tüm isteklerini karşılamaya çalışan değil, çocuğun gerçekten ihtiyaç duyduğu, gelişim dönemine ait ihtiyaçlarının karşılanmasını “yeterince iyi ebeveynlik” olarak tanımlıyor. Annelik üzerinden gidecek olursak, erken dönemde yeni doğanın 

tüm ihtiyaçlarının çok bekletilmeden karşılanması gerekir. Bir nevi annenin kendini bebeğe adadığı bir dönemdir bu. Ama çocuk yaş aldıkça, çocuğun olgunlaşabilmesi için her isteğinin değil, çocuğun yaş dönemine ait ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanmasına ihtiyacı vardır. Sağlıklı gelişim için htiyaç olan şey mükemmel bir şekilde çocuğun her htiyacını sınırsız destek sunarak karşılamak değil, çocuğun da o ihtiyacın karşılanması için mücadele etmesine izin vermek, çocuğa alan açmaktır. Bu 


sayede çocuğun yaratıcılığı ve problem çözme becerisi gelişir, çocuk ihtiyaçlarını ertelemeyi ve beklemeyi öğrenir. Beklemek ve sabredebilmek dürtü kontrolü ve benlik gelişimi açısından çok önemlidir. 
Ayrıca bu tutum çocuğun ayrışma ve bireyselleşme yolunda ihtiyaç duyduğu tek başına kalma kapasitesini de geliştirir. 


MÜKEMMEL OLMAK YA DA OLMAMAK 


Mükemmel olmaya çalışmakla yetersiz hissetmek birbirine kardeş olan duygular aslında. Her şeyi hatasız yapmaya çalışmak, ebeveynlikle ilgili gerçekçi olmayan hedefler koymak kaygıyla ve yetersizlik duygusuyla sonuçlanıyor maalesef. 
Ebeveynlerin bu durumdan kendilerini uzak tutmak için yapabilecekleri en güzel şey “mükemmel” değil sadece “yeterince iyi” anne-babalar olmaya çalışmaları. Kendini yetersiz hisseden ebeveynler bir durup düşünseler aslında fark edecekler ki çocuklarına çok iyi gelen, çok başarılı oldukları ebeveynlik davranışları da var. Onun için anne- babaların kendilerini tamamen hatasız veya tamamen hatalı değil, iyi olan ve daha az iyi olan yönleriyle değerlendirmeleri ve kabul etmeleri çok önemli. 


YÖNETİMİN ÇOCUKTA OLDUĞU AİLELER 


Çocuklar büyürken sınırlara, kurallara ve otoriteye ihtiyaç duyarlar. Kurallar ve sınırlar çocuğa güvenli şekilde büyüyüp, keşfedip, öğrenebilecekleri çerçevesi belirli bir alan sunar. Gerçekçi ve uygulanabilir kurallar ve sınırlar, çocuğun kendisinden beklenen davranışı anlamasını ve davranışının sonucunu kestirebilmesine de yardımcı olur. Çocukların ev ortamında içselleştirdikleri otorite ileride karşılaşacakları diğer otorite figürlerine uyum sağlamalarına yardım eder. 
Örneğin; belirli kurallar ve sınırlarla büyümüş olan çocuk, okula başladığında öğretmeninin otoritesini kabul etmekte zorlanmaz, davranışının sonuçlarını önceden kestirebilir; diğer bireylerin varlığını ve ihtiyaçlarını daha kolay kabul edebilir. Çocuklar, annebabalarının kendileri için birer arkadaş değil, onlara güvenle keşfedebilecekleri sıcaklık dolu bir alan sunan otorite figürleri olmalarına ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple bir ailedeki büyük kararlarda karar verme mekanizması anne-baba olmalıdır. Bu çok katı kuralların ve disiplinin olması anlamına ise tabii ki gelmiyor. Koyulan her kuralın neden konulduğunun çocuğa anlatılması, çocuğun yaşına uygun kurallar konulması ve kurallara uymamanın sonucunun cezalandırma olmaması gerekiyor. 


ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN KENDİ ANNE 
BABAMIZDAN ETKİLENİYOR MUYUZ? 


Yeni bir bebek sahibi olduğumuzda, kendi annebabamız ile bebekliğimizde ve çocukluğumuzda yaşadığımız deneyimler, onlarla kurduğumuz ilişkinin bizde bıraktığı duygusal izler zihnimizde ve duygusal dünyamızda yeniden canlanıyor. Bizim kendi ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkiden bebeğimizle kuracağımız ilişkiye çok büyük aktarımlar oluyor. Yine annelik üzerinden gidecek olursak, kendi annemizle olan ilişkimiz doğum öncesinde zihnimizde bulunan nasıl bir anne olacağımıza dair tasarımı (temsili) büyük ölçüde etkiliyor. Herkes kendi anne babasına benzemiyor, ama kendi çocuğumuza yaptığımız anne-babalığın bizim çocukken gördüğümüz ebeveynlikten etkilenmesi kaçınılmaz. Yapılan bir çalışma (Mayes ve Leckman, 2007) kendi annelerini daha az koruyucu ve daha az bakım verici olarak tanımlayan annelerin doğumdan sonraki ikinci haftada ve üçüncü ayda kendilerini daha depresif issettiklerini ortaya koyuyor. Biz biliyoruz ki doğum sonrası annenin içinde bulunduğu depresif ruh durumu, ebeveynlik davranışlarını olumsuz yönde etkiliyor. Yani kendi annemizi algılayış biçimimiz direkt olarak olmasa da, çok daha duygusal ve dolaylı yollardan bizim anneliğimizi etkiliyor. Burada önemli olan, ebeveynin kendi çocukluk deneyimlerinin onda bıraktığı duygusal izlerin farkında olması ve kendi a o 


>E 


nne babasını iyi ve daha az iyi yönleriyle bir bütün arak algılayabiliyor olması. 


PROJE ÇOCUKLAR 


Her anne-babanın çocuk sahibi olmadan önce 

çocukla ilgili hayalleri, umutları ve korkuları oluyor. 
Neredeyse her ailenin zihninde ideal bir çocuk temsili oluyor. Dünyaya gelen çocuğun bu idealden uzak bir mizaçta ve yapıda olması ebeveynler için asıl sıkıntıyı yaratıyor. Mükemmeliyetçilik ile çocuğun kendine özgü, onu biricik yapan özelliklerini görememek el ele giden ebeveynlik davranışları. Çocuğunu olduğu gibi b 


Ö 

kabul eden, onu kendi istek ve arzularından arındırmış içimde algılayan ebeveynler, çocuğun “kendisi gibi olmasına” ve kendisini gerçekleştirmesine izin veriyor. 
Proje çocuklar da aslında mükemmeliyetçiliğin bir ürünü. Ebeveynlerin kendilerinde eksik gördükleri veya daha iyi olmasını istedikleri yanlarını çocukları üzerinden telafi etmeye çalışmalarıyla ortaya çıkıyor. 
Kendisi istediği okulu kazanamamış ebeveynin bebeğinin göbek bağı şehrin en iyi üniversitesine bırakılıyor. Çocuk gelişimi açısından üzücü olanı, 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eğitim sistemi ve okulların çocukları ebeveynlerinin olmalarını istedikleri şekilde eğitme yolunda evrilmesi. 
Proje çocuklardan bahsederken, küçük yaşlardan itibaren aynı anda baskete, piyanoya, buz patenine ve baleye götürülen çocuklardan ve ebeveynlerden söz etmezsek olmaz. Bu ailelerin çocuklarını bu kadar çok platformda aktif görme ihtiyaçları acaba nereden geliyor? Sorulması gereken ilk soru bu 

ve cevabı da aileden aileye değişiyor. Çocukların spor ve sanat eğitimi almaları bilişsel ve duygusal gelişimleri için çok faydalı. Hem yeni bir beceri hem de hayatları boyunca sürdürebilecekleri bir hobi kazanmış oluyorlar. Fakat aynı anda birden fazla şeyi öğrenmeye çalışmak ve bunu koşuşturma haline dönen bir tempoda yapmak, çocuk için yıpratıcı olabilir. Evet, müzik ve spor sağlıklı gelişimi olumlu yönde destekler, ama çocukların da yetişkinler gibi kendi programlarını oluşturabilmeye, zamanı nasıl geçireceklerine karar vermeye ihtiyaçları vardır. 
Burada önemli olan bir diğer nokta da verilmesi planlanan eğitimin çocuğun mizaç özelliklerine ve kişilik yapısına uygun olup olmadığı... Çocuğun güçlü olduğu yanlarını belirleyip, verilecek sanat ve spor eğitiminin buna göre şekillendirilmesi gerekir. 


ANNELİK VE İÇGÜDÜ 


Psikiyatr Daniel N. Stern, her kadının anne olma sürecinde, daha önceki zihin yapısından çok farklı yeni bir zihin yapısı oluşturduğunu ve anne olmayanlar tarafından bilinmeyen bir deneyim dünyasına 

girdiğini savunur. “Annelik zihin yapısı” kadının iç dünyasının merkezine oturmak için hızla ilerler ve kadının şimdiye dek kurduğu ilişkilerine ve dünyaya 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farklı bir pencereden bakmasına neden olur. Annelik içgüdülerinin olduğuna tamamen katılmasam da, çocuk sahibi olacağını öğrenen kadının hamilelik süresince ve sonrasında yeni bir zihin yapısına geçtiğini düşünüyorum. Anne olan kadın, dünyayı ve çevresindekileri çocuğunu da işin içine katarak algılamaya başlar. Onun için çoğu anne bebeği ve çocuğu için riskli olabilecek potansiyel tehlikelere karşı hazırlıklıdır, çocuğuna neyin iyi neyin kötü geleceğini bilir ve sezer. Buna ister annelik içgüdüsü diyelim, ister annelik zihin yapısı diyelim. Annelik sezgileriyle verilmiş kararlar her zaman doğru veya yanlıştır da diyemeyiz. Kendiyle ilgili farkındalığı yüksek, kendi ebeveynliğini çocuğunun ihtiyaçlarına göre şekillendirebilen annenin sezgileri yardımıyla verdiği karar büyük ihtimalle doğru olacaktır. 


ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI TAMAM, 
PEKİ EBEVEYNLERİNKİ? 


Ebeveynlik aslında sadece çocuklara ihtiyaçlarının karşılanacağı mesajını iletmek değil, aynı zamanda çocuklara başkalarının ve anne-babaların da karışlanması gereken ihtiyaçlarının olduğunu öğretmeyi gerektiriyor. Her yaştaki ebeveynin tartışılmaz ihtiyaçları oluyor. Bir kere her annebabanın fiziksel ihtiyaçları var, entelektüel ihtiyaçları var ve belki de en önemlisi duygusal ihtiyaçları var. 
Anne-baba olmak hayatın bütün alanlarını işgal eden, kaplayan bir gerçeklik haline gelebiliyor. Bu da ebeveynin kendini sadece anne-baba olarak tanımlamasına ve sosyal hayattan izole olmasına neden olabiliyor. Bu yüzden anne-babaların çocukları dışında insanlarla iletişimde olmaları ve keyifli vakit geçirmeleri çok önem taşıyor. Çocuklar ve ev dışında geçirilen vakit, ebeveynin genel 

iyilik durumunu olumlu yönde etkiliyor ve bunun çocuğa dönüşü da olumlu oluyor. Ebeveynlerin 

bir diğer önemli ihtiyacı da sevildiklerini, takdir gördüklerini ve yeterli olduklarını hissetmeleri. Birlikte yaşayan anne-babalar birbirlerinin bu ihtiyaçlarını gidermede önemli rol oynuyor. Biliyoruz ki çift ilişkisindeki doyum yükseldikçe ebeveynlikteki stres azalıyor, çocuk gelişimi de bundan olumlu yönde etkileniyor. Boşanmış ebeveynlerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilişkiler kurmaları faydalı olabiliyor. 
Duygusal eş, yakın arkadaş veya aile bireylerinden alınan sosyal destek ebeveynlikteki ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırıyor. 


A minik gezgin 


Yazı: SONER SARIHAN 


MUTLULUK 


PAYLAŞILAN 


AN'IN KENDİSİNDE 


Sosyal medyada istemeden de olsa yaptığımız kıyaslamalar, ebeveynliğimizi yetersiz 


bulmamıza sebep olsa da, ailemizle yaşanan her an çok kiymetli. 


osyal medyadan takip ettiğimiz birçok 

ebeveyn var. Bu platformda çevremizde 

gördüklerimizden, komşularımızdan, birebir temas ettiğimizden daha çok ebeveyn ile tanışık durumdayız. Bu durum ister istemez kıyaslama yapmamıza sebep oluyor; ailemizden miras kalan bakış açısı üzerine, kendi bildiklerimiz ve sosyal medyada gördüklerimizden hareketle bir ebeveynlik tarzı inşa ediyoruz. Bir an için dünyayı daha küçük bir mahalle gibi canlandıralım aklımızda... Sosyal medya bize ya mutlu çocuklar ve ebeveynler ya da mutsuz ve çocuklarıyla sorun yaşayan ebeveynler var gibi gösteriyor. Sizce de şöyle olmuyor mu? Kendimiz o gün hangi duygu durumundaysak, mahallenin geri kalanının durumu ile kendimizi kıyaslayarak mutluluğumuzu ya da mutsuzluğumuzu abartıp derinleştirmiyor muyuz? Hem geçmişimizde hem de geleceğimizde mutlu ve mutsuz anlar her zaman olacak. Fakir Hindistan'da ne kadar mutlu aile varsa, zengin Norveç'te de o kadar mutlu aile olabilir. Belki doğru ifade şu; Hindistan'ın fakir ailesinin yaşadığı mutlu anlar ile Norveç'in geliri yüksek ailesinin yaşadığı mutlu anların sayısı, oranı ve süresi muhtemelen eşit. Ezber bozan bir şey söylediğimizin farkındayız. 
Açıklamaya çalışalım. 
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Konfor alanının dışında her deneyim unutulmaz oluyor 

Biz bisikletle yol aldığımızda, bizim için en önemli 

şey, bunu birlikte ve aynı heyecanla yapıyor olmamız. 
Özellikle bu yıl oğlumuz Tibet Çınar da kendi bisikletini bizimle yan yana kullanmaya başladığı için bunu daha çok hissediyoruz. Arabayla tek başına bir yere gitmek dahi sıkıcı olabiliyorken, biz bisikletlerimizle ülkeleri aşıyor, dağlara tırmanıyor, yağmurlara karşı sürüyoruz. 
Mesela küçük yaştan bu yana Tibet Çınar ile birlikte diş fırçalamayı ve bu sırada komiklikler yapmayı çok seviyoruz. Evde şarjlı diş fırçalarımız olmasına, bol su kullanabilmemize, hatta ılık su bulabilmemize rağmen, yolda diş firçalarımız yer kaplamasın diye saplarını dahi kesiyoruz, açık havada gece hava serinlemiş oluyor ve genellikle loş bir karanlıkta diş fırçalıyoruz. 
Evde yemek takımları, çatal bıçak setleri kullanırken, yolda tam tersine minicik bir tencerede yemeğimizi pişirip, kapağında yiyoruz. Hakikaten, evde birbirinin kopyası haline gelmiş rutin akşam yemekleri bir süre sonra hafızamızdan silinip giderken, kamplarda iştahla oturduğumuz akşam yemeklerini neredeyse tek tek hatırlıyoruz. Evde siyah deri koltuk takımlarımız var akşamları kitap okuma saati yapıyoruz; fakat yoldayken sadece bir matın üstünde, kafamızda lambalarla ve resmen iki büklüm oturmuş olsak da bazen daha 

uzun süre ve hiçbir zaman gün sektirmeden birlikte kitap okuyabiliyoruz. Birliktelik hissini yaşamak için 

ne yaptığımızdan ve nerede yaptığımızdan çok kiminle yaptığımız önemli hale geliyor. Mahallenin diğer yanından bize bakan bir insan da aslında 

bize çok benziyor. Yaşadıklarımıza sadece biraz 

daha uzaktan baktığımızda mutluluk düzeyimizin 

iniş ve çıkışlarla dolu olması ne kadar da normal. 
Çocuğumuzla ilişkimizin tek bir gün ile mükemmel ya da berbat olmayacağını bilmek ne kadar da rahatlatıcı değil mi? Bunu bilmek, kendi ebeveynliğimizden ve elimizdekilerden mutlu olmamızı ve daha dolu dolu bir ebeveynlik umuduna dair nedenler sağlıyor bize. 
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- Mehtap Kürbanzade ve'WMeltem Gedikoğlu'nun, “bilim've sanatın iyileştirici gücüne inariârak iKi — 


yıl. önce hayatâ'geçirdikleri UmayBilim Sanat Yaşam Merkezi'nde-her yıl gerçekleşen “Gen 


“Detoksu Kampı”, bazı bilimsel yaklaşımlarla - 


anne-baba adaylarında ve ânhne-babalarda/ farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bilimsel diyotuz diye sıkıcı bir worksfiopmuş gibi düşünmeyin, 


9) “tüm gün sürön Kamp keyifli bir içerikle 


sunuluyor'katilımcilara...“ÖZ&llikle hamilelik 


- öncesi vVe-hamilelik dönemindeki çiftleri f 


ilgilendiren, ancak çocuk'sahibi olduktan sonra da oldukça fayda görülen kampın detaylarını merkezin kurucularından öğrendik. 


4 .. 


biyo-kimya dalında Nobel ödülü kazandıran buluş niteliğindeki çalışmaya göre; RNA dizinleri ile 

alt beyne atalardan gelen genetik bilgi şifreleri geçiyor. Demek ki, alt beyinlerimizde milyonlarca yılın bilgi şifreleri ve birikimi var. Yumurta ve spermin birleştiği an itibariyle de hikayemiz başlıyor. O an itibariyle nöral tüpte büyüyen 

beyin ve omurilik sistemi şeklindeki cenin haline ulaşıyoruz. Beyin dediğimiz şey resimlerde bize gösterilen kadar değil, bilimsel veya metaforik olarak insanın kara kutusu diyebileceğimiz bir kuyruğumuz var. İşte burada DNA kayıtlarımız bulunuyor. Var oluş anımızdan itibaren buradaki kayıtlar devam ediyor. İşte bunun için herkes arayış içinde... Oysa aradığı şey özü... O nerede? 
Kuyruk sokumumuzda, Buradaki bilgilerin farkındalığı için ne kadar çalışırsak, bize ait olmayan, aktarılan kayıtları ne kadar temizlersek, o kadar kendimiz oluyoruz. Böylece sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı rahimler oluşturmuş oluyoruz. 


Bu eğitime neden Gen Detoksu ismini verdiniz? 

Mehtap Kurbanzede: Öncelikle bu bir metafor. 
Eğitimin temelini oluşturan bilgiler, RNA ve DNA kayıtlarımıza dayanıyor, yani içinde bilim var, ama biz bütünsel bir yaklaşımla bunu hikâyeleştirmeye çalıştık. Bugüne kadar gen kelimesi kullanıldığında fiziksel özelliklere değiniliyordu. Fakat bir 

canlı anne rahmine düştüğü andan itibaren hem ebeveyninin hem de geçmişinin kayıtları ile doğuyor. İlk sırayı ne yazık ki negatif kayıtlar oluşturuyor. Bilimsel kaynaklarda, adeta bir sarmal gibi resmedilen DNA ve RNA'larda genetik bilgi şifreleri bulunuyor. Yumurtayla spermin oluşturduğu embriyonun kuyruğu andıran omurilik kökü olumlu-olumsuz tüm kodları bünyesinde topluyor. Plasentanın 12. haftada oluşmasına rağmen, aslında o güne kadar edinilen tüm bilgiler bebeğin geleceğine de yön veriyor. Dolayısıyla 

ben kendi var oluşumla atalarımdan çocuğuma 

bir şey aktarıyorsam, o zaman önce kendi içime, özümdeki bilgilere bakmalıyım. Gen Detoksu'nda bu farkındalığı yaratmayı istiyoruz. 


Eğitimin detayları neler? 


Meltem Gedikoğlu: Gen Detoksu kampında bütünsel yaklaşarak, aktarımlar üzerine çalışıyoruz. 
Yani RNA ve DNA'lar... Bizim bilinç seviyemizin erişmesi zor olan buzdağının altındaki noktaları ve 


bunun için de rüyaların sembol dilini kullanıyoruz. 
Gen Detoksu'nun tüm günlük programında biz zaten yoğun bir bölümünü rüya analizine ayırdık. 
Beyin çok muhteşem! Delta frekansında uyku esnasında hücre hafızamızdaki en derin bilgiye ulaşıyoruz. Rüya da bize bunu sembollerle, esprili bir dille ya da kabuslarla, korkularla ifade ediyor, kampta bunları deneyimliyoruz. Çünkü aslında bize RNA'larla geçen tüm kayıtları çözmede en doğal destek olan rüyalardır. Bu bir tedavi değil, bir yöntem. Alt beyninizde kayıtlara erişmenizi ve onlarla uyumlanmanızı sağlayarak, sizi çoğu zaman bilmediğiniz negatif kayıtlardan arındıran bir yöntem. 


Eğitime kimler katılabilir? 


Meltem Gedikoğlu: Kadın-erkek, yaşadıklarına farkındalık getirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek isteyen her birey. Doğum öncesinde ve hamilelere özellikle tavsiye ediyoruz. Ama örneğin; biz çocuklarımız olduktan sonra bu bilgiyle tanıştık. 
Çalışmalarımız sonrası gördük ki biz kendimize, özümüze ulaştıkça bunun etkisi çocuklarımızda da oluşuyor, ilişkimiz iyileşiyor. Biz dönüştükçe onlar da dönüşüyor. 


Olumsuz düşünce ve korkularından kurtulmak isteyen anne ve babalara neler söylemek istersiniz? 


Mehtap Kurbanzede: En derin kütüphane insanın kendisinde. İnsan bunu biliyor. Yani bizim ne bir kurtarıcıya ihtiyacımız var ne de başkasının bize yapabilecek bir şeyi var. Kim ne yapacaksa kendine yapacak. Kendimizi kendimiz kurtaracağız. Sonra da toplu olarak yansımasını göreceğiz. Biz de yola bir şey öğretmek için çıkmadık, Gen Detoksu metaforu kuyruk bilgisine dayanıyor, yani insanın kendi bilgisine ulaşmak için dışardan alacağı bir şey olmadığını, bunların sadece birer araç olduğunu fark etmesi önemli. "Martı" kitabının yazarı Richard Bach'ın beni etkileyen bir sözü aklıma geldi; “Öğrenmek kendinde olanı anımsamaktır, yapmak bunu göstermektir, öğretmek de sizin yapabildiklerinizi başkalarının da anımsamasına vesile olmaktır”. Rüya Analizi'nde yirmi yıla 

yakın süredir birlikte çalıştığımız Doç. Dr. Nusret Kaya'nın “hepimiz eşit kuyruklu canlılarız” tanımı, bu yolculuktaki birlikteliğimizi anlatmamıza yetiyor. 
Bireysel iyileşme olmadan, toplumsal iyileşme mümkün değil. Bütünün içinde biriz. 


TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN ANNE-BABA DERGİSİ 
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0212 354 36 04 / 0212 354 3ö11/ 0212 354 36 27 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 00 00 www.turkuvazabone.com 


» Derginiz kargo ile iş veya ev adresinize imza karşılığı teslim edilsin. 
» Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. 


6 AYLIK 


“Prodüksiyon: AYTÜLİKE KESKİN Fotoğraflar: BETÜL YAZICIOĞLU k Mankenler: Bartu Ocean Barutcu 4 yaş e (Ajans Sugarkids), Mina Sarıgül 4 yaş > Mekan: KIDZANIA İSTANBUL — 
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İçinizi ısıtacak 


LEZZEİLER 


Çocuğunuzun ve sizin iştahla tüketeceğiniz 3 çorba tarifimizi 


bebeğinize mama gibi de ikram edebilirsiniz. 


Hazırlayan: IRYNA OKUR 


LAHANA ÇORBASI 


6 porsiyon 


MALZEMELER 
*4 adet tavuk baget * 1.5 litre su 
* 1/2 adet kuru soğan 
* 1/2 adet havuç *2 yemek kaşığı zeytinyağı *T adet orta boy patates * 1 adet yumurta *T su bardağı jülyen doğranmış lahana 
* 2-3 yemek kaşığı krema 
* 1 tatlı kaşığı kurutulmuş sebze tozu (isteğe göre) * Tuz * Karabiber 


HAZIRLANIŞI 

Tavuk bageti suda haşlayıp tavuk suyu hazırlayın (bulyon). Tavuk hazır olunca çıkarıp kemiğini ve derisini temizleyip ufak doğrayın, tekrar bulyonun içine koyun. Patatesi ufak kare şeklinde doğrayıp bulyona ekleyin ve haşlayın. Patates yumuşayınca lahanayı ekleyin. Yumurtayı haşlayın. Sarısını ve beyazını ayırın. Beyazı çok ufak doğrayıp çorbaya ekleyin. Ayrı tavada zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı ve ufak rendelenmiş havucu yumuşak ve renksiz olana kadar soteleyin. 
Haşlanmış yumurtanın sarısını ekleyip sotelenmiş sebzelerle ezin ve krema ekleyip iyice karıştırın. 
Sebze yumurta karışımını lahana yumuşadığında tavuk suyuna ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyip çorbayı kaynatın ve ateşten alın. Hazır çorbayı bebeğinize mama yapmak için isteğinize göre el blender'i yardımıyla püre haline getirebilirsiniz. 
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6 porsiyon 


I demet pazı * 1 su bardağı haşlanmış nohut 
4 yemek kaşığı un * 3 yemek kaşığı tereyağı 
2-3 diş sarımsak * 4-5 adet tavuk baget 
1 litre tavuk suyu * 1 su bardağı su 
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı 
1/2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber * 1-2 tutam pul biber 


Akşamdan nohudu soğuk suya koyun. Sabah nohudu yıkayın ve hazır olana kadar pişirin. Oluşan köpüğünü mutlaka toplayın. Tavuk bagetten tavuk suyu pişirin. 
Hazır olunca tavuğun derisini ve kemikleri atıp eti didikleyin. 
Tencerede tereyağını eritip unu ekleyin ve kokusu değişene kadar kavurun. Sarımsak ekleyip 1 dakika kavurmaya devam edin. Suyu ve tavuk suyunu ekleyip iyice karıştırın ve kaynamaya bırakın. Pazıyı yıkayın, saplarını kesip doğrayın. Pazı, tavuk eti ve nohudu çorbaya ekleyin. 
Pazı yumuşak olana kadar pişirin. 

Not! Küçük çocuklar için blender'den geçirebilirsiniz. 


3-4 porsiyon 


I adet pırasa *1 adet yeşil kabak 
200 gr. Brokoli * 1/4 demet ıspanak 
2 yemek kaşığı zeytinyağı 
1/2 su bardağı süt 
1 tatlı kaşığı un 
2 su bardağı sebze suyu veya su 


Zeytinyağında ufak doğranmış pırasayı soteleyin, ufak kare doğranmış kabağı ekleyip sotelemeye devam edin. Brokoliyi ufak parçalara ayırıp sebzelere ekleyin ve yumuşak olana kadar soteleyin. Ispanak doğrayıp ekleyin ve 1-2 dakika yumuşayana kadar soteleyin. Süt ile un karıştırın ve sotelenmiş sebzelere ekleyin. E| blender'i yardımıyla püre haline getirin ve kaynatıp ateşten alın. İsterseniz püre olarak tüketin isterseniz baharat ve sebze suyu ekleyip çorba kıvamına getirin. 
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KÜÇÜK KAPLUMBAĞA (Zyaşveüzeri) 


Malzeme: Ortaboy hafif bir yastık, baglamak için bir bez parçası. 


x1/ 


N / 


NASIL OYNANIR? su oyun çocuğunuzun role girmesini sağlayarak sosyal gelişimini oldukça destekler. Çocuğunuza önce kaplumbağaları 


anlatın, fotoğraflarını ya da videolarını gösterin. Onların neler yediklerini, Kazandırdıkları: nasıl yaşadıklarını anlatın. Sonra da onu bir kaplumbağa yapacağınızı & Hayal gücü söyleyin ve sırtına yastığı koyup iple bedenine bağlayın. Yerde emekleme V Sosyal beceriler pozisyonuyla bir kaplumbağa gibi gezmesini söyleyin. Arada onu besleyin. iğ “Yavaş kaplumbağa, hızlı kaplumbağa” gibi yönergeler de verebilirsiniz. v Rol becerileri Bu oyunu başka birçok hayvan rolüyle oynayabilirsiniz. İşitsel dikkat 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facebook.com/klinikpsikologbaharcakir facebook.com/bahcesehircinarpsikoloji 


v 


Ebeveyn-çocuk arasındaki bağı güçlendiren ve göz göze etkileşim halinde olmayı sağlayan oyunlar, çocukların hem duygusal hem de zihinsel gelişimini olumlu yönde destekliyor. 


İKİ EL AYNI ANDA! çayaşveözeri) ö 


Malzeme: Kalem, kağıt. Kazandırdıkları NASIL OYNANIR? Çocuğunuzun iki eline de kalem verin, ondan iki  El-göz koordinasyonu elini de kullanarak basit şekiller çizmesini isteyin. Örneğin; kalp, daire, / İnce motor beceriler üçgen, kare belki bir çiçek çizebilir... İki eliyle aynı anda başlayarak Dikkat becerileri 


çizmesini isteyin. Bunu mükemmel yapmaya çalışmasın, hatta sonunda çıkan saçma ya da komik şekillere birlikte gülebilirsiniz. 


/ Sağ-sol beyin çalışması 


LEGOLARLA 
SAYILAR 


(4yaşveüzeri) 


Malzeme: 
Kağıt, keçeli kalem, legolar. 


NASIL OYNANIR? 

Tek boyutta seçtiğiniz legoları bir yere toplayın ve bir kağıdın üzerine legoların boyutunda kareler çizin. Karelerin içine de rakamlar yazın. Sonra çocuğunuzdan her karedeki rakam kadar legoyu o karenin üzerine koymasını isteyin. 


Kazandırdıkları: 


/ Sayıkavramları 
/ Matematik becerileri 


N 
— RULODAN FIRÇA 


(Iyaş veüzeri) 


Malzeme: Bitmiş tuvalet kafıdırulosu, makas, parmak boya, boyaiçin kap, kağıt. 


NASIL OYNANIR? 

Tuvalet kağıdı rulosunun bir tarafını makasla ince ince ya da kalın kalın kesitler şeklinde rulonun yarısına gelecek kadar kesin. Bir kaba birkaç renkte parmak boyayı biraz biraz koyun ve çocuğunuzdan boyayı rulo fırçası ile alıp kağıtta istediği şekilleri oluşturmasını isteyin. Nasıl yapacağını kendisi de keşfedebilir, siz de bir örnek yapabilirsiniz. 


Kazandırdıkları: 
İncemotor beceriler 
& El-göz koordinasyonu 


ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİ VE YARATICI YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMALARINI SAĞLAYAN GRUP AKTİVİTELERİ VE OYUNLAR İLE AİLECE EĞLENCELİ ZAMANLAR GEÇİREBİLİRSİNİZ. 
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Astrolog ZEYNEP TURAN 


GÖKYÜZÜ 


HAREKETLENİYOR 


Mart ayı tüm hayalleri hayata geçirebileceğimiz bir potansiyele sahip. Jüpiter Retro'sunun Uranüs'ün son derecelerindeki seyri dünyada kadınları ve çocukları daha çok konuşacağımızı hatta ciddi bir kenetlenmenin olacağının da altını çiziyor. Aynı zamanda bazı tıbbi yenilikler sadece bebek sahibi olmak isteyip sorun yaşayan anne adaylarını değil, birçok kişiyi de yakından ilgilendirecek. Bir düzine diyebilecek kadar gökyüzü olayı yaşanırken, Süper Dolunaylar ardı ardına yaşanacak. 
Güneş'in Balık burcundaki seyri sadece duyguları, bilimi, teknolojiyi yakından ilgilendirmeyecek, birçok anneye kendilerini daha objektif değerlendirme fırsatı da verecek. 
Mart ayı sadece mevsimi değiştirmiyor aynı zamanda, tüm anneleri de detaylı düşünmeye davet eden Retroları barındırıyor. Duyarlılığınız ve eş zamanlı birçok konuya yetişme isteğiniz kendinize haksızlık yapmanıza sebep olabilir. Baharın ilk günleri olan 20 - 21 Mart'ta havalar nasıl olursa olsun dışarıda olmaya çalışın. Çünkü baharın ilk gününü nerede geçirdiğiniz önemli. 


* ATEŞ BURCU BEBEKLER: Koç, Aslan ve Yay 

En hareketli ayları olabilir! 

Öneri: Bebeğiniz odaklı programlar yapın. 

* HAVA BURCU BEBEKLER: İkizler, Terazi ve Kova İştahları sizi zorlayabilir! 

Öneri: Bol bol suyla haşır neşir olmalarını sağlayın. 
» TOPRAK BURCU BEBEKLER: Boğa, Başak ve Oğlak Düzenler değişebilir! 

Öneri: Asla dert etmeyin bırakın onun istediği olsun. 


» SU BURCU BEBEKLER: Yengeç, Akrep ve Balık Duyarlılıkları artabilir! Öneri: Bol bol kucağınıza alın. 
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BALIK ANNESİ 


Yıldızı: Neptün 

Şanslı Günü: Perşembe 

Şanslı Sayıları: 4, 14, 24 

Uyumlu Burçlar: 

Boğa, Yengeç ve Oğlak 

Karşıt Burcu: Başak 
Olumlu Özellikleri: Nazik, sanata önem veren, güzelliklerden ilham alan, yardımsever. 


Kontrol sizde! Mart ayını yönetmek sizin için oldukça kolay olacak. Ayın en huzurlu burcu olacağınızı gökyüzü şimdiden işaret ediyor. Manevi konulara odaklanmanız, kişisel çıkarlarınızı hayata geçirmeniz ve kendi perspektifinizi oluşturmanız size çok şey katacak. Bu ay hedeflediğiniz konuda yol almanız kolaylaşıyor. Mart ayında gökyüzünde iki Dolunay ve bir Yeniay var. Ayın ilk haftasında etkili olan Dolunay 


ilişki evinizde etkili oluyor. Eğer uzun zamandır evliliğinizin üzerinde kara 


bulutların dolaştığını düşünüyorsanız derdinizi karşı tarafa anlatmak kolay olacak. Bugünlerde destekleyici gökyüzü endişelerinizi dağıtmaya çalışacak. 


pi 
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KOÇ 

Sevgili Koç burcu anneler, Mart ayında o kadar yüksek duygular yaşayacaksınız ki, duygularınızın dönüştürücü gücüne teslim olacaksınız. Hayatın bu kadar sürprizlerle dolu olduğuna, tesadüflerin kadere hizmet ettiğine bir kez daha şahit olacaksınız. Merkür'ün burcunuzda meydana gelen retrosunun kişiliğinizi yöneten evde etkili olması, hayatınızı dönüştüreceğinizi anlatıyor. 


BOĞA 
Mart ayının başından sonuna kadar iddialı gökyüzü açıları söz konusu! Evliliğinizde bir türlü dengeyi bulamadığınızı düşünüyorsanız, bu ay evliliğiniz için şifacı olacak. Sevdiğiniz kişiyle baş başa kalmak için fırsatlar yaratabilirsiniz. 10 Mart'tan itibaren Jüpiter ilişki evinizi titizlikle yönetecek. 


IKIZLER 

Baskın ve iradesi yüksek bir aya hazır mısınız? Mart ayının sizi yormasına izin vermeyin Sevgili İkizler burçları. Jüpiter'in bilinçaltınızı yöneten evde etkili olması kıskançlık konularını gündeme getirebilir. Et tırnaktan ayrılmaz dediğiniz kişilerle (özellikle akraba, kardeşler, yakın arkadaşlar) uzak düşebilir ve kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz. 


YENGEÇ 


Mart ayına yüksek tempoyla başlayacaksınız. Çevrenizde gelişen olaylara yetişmekte zorluk çekebilirsiniz. Sizin 

için hareketli başlayan bu ayda çözmek istediğiniz birçok konu olacak. Sorumluluk sahibi, evine ve ailesine düşkün Yengeç burçlarına Mart ayında çok iş düşüyor. Keskin kararlar almanızı sağlayan gökyüzü, aslında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını size gösterecek. 


ASLAN 


Mart ayının ilk günlerinde meydana gelen Dolunay, 

bu ayın rengini gösteriyor. Para odaklı konulardaki gelişmelerin yoğun olacağını vurguluyor. Hiç ummadığınız yerden gelen destek sayesinde yılın başından beri planladığınız bir işinizi halledebilirsiniz. Bu dönem çevrenizde size derdini anlatmak isteyen birçok insanla aynı anda muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. 


BAŞAK 
Mart, ayı duygusal bir ay olacak sevgili Başak burçları. İç sesinizi bastırmakta zorlanırsanız bu ay dert ayı olabilir. 


v 
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Yüksek tempolu iki ayın ardından hedeflerini belirleyen bir Başak burcu var. Bu ay hem değişimi arzu edeceksiniz hem de endişe üreteceksiniz. Ayın ilk günlerinde burcunuzda meydana gelen Dolunay, ertelediğiniz yüzleşmelerden dolayı sizi duygusal olarak yorabilir. 


TERAZİ 


Somut gelişmelere hazır mısınız? İki Retro ve iki Dolunay'ı misafir eden gökyüzü, somut gelişmeleri işaret ediyor. 
Mart ayı, yılın başından beri yaşadığınız sakinliği bozacak, korkularınızla yüzleşeceksiniz. Aklınızdaki soru işaretlerine net cevaplar bulmak bu dönem zorlaşabilir. Ancak söz konusu işiniz ise tuttuğunuzu koparacaksınız. 


AKREP 


Son 6 aydır çok önemli kararlar aldınız, farkında mısınız? 
Mart ayında Jüpiter, burcunuzda geri gidecek. Şans gezeni Jüpiter, son 6 aydır sizi geleneksel tavrınızdan koparmıştı, bu ay ise kişiliğinizde etkili olacak. Dolayısıyla kendi içinizde geçmişin muhasebesini yapabilirsiniz. 
Ailede alınan kararlarda etkin rol üstleneceksiniz. 


YAY 


Mart ayında, aksiliklere çok fazla takılmayın! İçinizdeki güce ve yaşama sevincine güvenin. Bu ayın çeşitli zorlukları var, ama siz üstesinden geleceksiniz, yeter ki kendinize olan güveninizi kaybetmeyin. Üstelik deneyimleriniz sayesinde bu ay karşınıza çıkan engelleri fırsata dönüştürebileceksiniz. Kafasına koyduğunu yapan Yay burçları bu ay çevresi tarafından çok konuşulacak. 
OĞLAK 

Mart ayı detaycı bir havada, toprak burcu hakimiyetinde başlıyor. Sosyal aktivite, ideal arkadaşlar ve finansal konular dışında bu ay aile konuları da gündeminizde yer alacak. Detaycı Dolunay aile konularında sizi biraz kaygılandırabilir. Özellikle yetişemediğiniz, müdahale edemediğiniz gelişmeleri büyütebilirsiniz. Çocukları olan Oğlak burçları yatırımlarını onların geleceği için yapacaklar. 


KOVA 


Gökyüzü, Mart ayında duygularınızı karıştıracak! Ayın başında yaşanacak Dolunay nedeniyle yaşanan olayların etkisi altında olacaksınız. 23 Mart'tan itibaren Güneş burç değiştiriyor ve Merkür gerilemesi başlıyor. Aynı zamanda yeni bir mevsim uyanıyor... Tutulmaların etkisi burcunuzdan uzaklaşırken, iletişim gezegeninin, iletişim evinizde geri gitmesi sabırsızlığınızı artıracak. 
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ze var ne yok 
Bebeğiniz ve sizin için... 


YENİ VE YENİLENMİŞ ÜRÜN ÖNERİLERİMİZE BAKMADAN ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN. 


Hazırlayan: AYTÜLİKE KESKİN 


HAPPY 
BABY KREM 
TÜRKİYE'DE! 


HİPP BABYSANFT 


MN Harp © BAKIM ÜRÜNLERİ 


NEKTAR Bitkisel kaynaklı yağlardan oluşan Happy Baby krem, a N HiPP Babysanft bakım ürünleri yenidoğandan a cildin doğal koruma mekanizmasını ilkokul çağına ektarı kadar bebeklerin ve 


güçlendiren özel HiPP Cilt Koruması 


ERA içeriyor (CM Glukan). Bu sayede 

5 4 ö bebeklerin hassas ve narin cildini 

HIPP Organik Erik Nektarı besliyor, nemlendiriyor ve doğal Şeker içeriği organik meyveden gelen HİPP yoldan kendini korumasına 

Organik Erik Nektarı, ilave şeker içermiyor. 


çocukların hassas cilt yapısını koruyor, temizliyor ve yeniliyor. 


yardımcı oluyor. 


Ayrıca A ve C vitamini bakımından çok . . 
Kuru ciltlerin o BL9DERMA 

ihtiyacı! 
Bioderma Laboratuvarları 


tarafından geliştirilen 
Atoderm Cream 


zengin ve lifli yapıya sahip özelliğiyle kabızlık sorununa da destek oluyor. (Atoderm) 
V Ü dikme) 


4 


formülündeki içerikler sayesinde cilt kuruluğunu ortadan kaldırıyor ve kuruluk nedeniyle ciltte oluşan rahatsızlık hissini gideriyor. 


.. BENETTON'DA 
DEĞİŞİM ZAMANI... 


BEBEĞİNİZİN YENİ GÖZDESİ Benetton, markanın inatçı ruhuna 


Dr, Broyyn'4 Opilens erisihin geniş ağız uygun olarak İlkbahar Koleksiyonu'nun 


PP biberonları pembe ve mavi renkleriyle mottosunu “Değişim baharda başlar” 


raflardaki yerini aldı. Ayrıca patentli olarak oluşturdu. Koleksiyonda baharın biberonlar; gaz sancılarını azaltıyor ve habercisi papatyalar, güller, karanfiller besindeki C, A ve E vitaminlerini koruyor. ve ayçiçek tasarımları dikkat çekiyor. 
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© yz Fermantasyon yöntemiyle 
Bebivita * geliştirilen süt 


Kırmızı Meyveli Sütlü Bebelac Gold, fermantasyon yöntemiyle geliştirilen ilk ve tek çocuk devam sütü. 
Bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, Bebelac Gold çocuk devam sütü ile bebeğinin mutlu ve rahat olduğunu söyleyen 10 anneden 9'u ürünü 


tavsiye ediyor. 


LEGO© DUPLO, 
ÇOCUKLARA GELİŞİMİ 
DESTEKLİYOR 


Minik kaşiflere gelişimlerini destekleyen yaratıcı, eğlenceli ve kaliteli bir oyun deneyimi sunan LEGO Duplo, becerilerin gelişimini de destekliyor, büyümeyi yaratıcı ve eğlenceli hale getiriyor. 


Bebivita'dan sütlü tahıl bazlı ek gıda 
Bebivita Kırmızı Meyveli Sütlü Tahıl Bazlı ek gıda; kalsiyum, iyot, demir ve diğer önemli mineral vitamin bileşenleri sayesinde 


bebeklerin ek gıda döneminde sağlıklı gelişimi için destek sağlıyor. 


TEMA VAKFI DÜNYA - o Â 
EĞİTİM LİTERATÜRÜNE GİRDİ ADIM ADIM ANNELIGE... ge V Hamilelikleri boyunca kafalarında pek çok gp | 


le Vakfı ve Türkiye İş Bankas soru ile doktorların kapılarını aşındıran anne DÜNYANIN Kültür Yayınları iş birliği ile yayımlanan adayları için, Acıbadem Kadıköy Hastanesi 


ama an il ni geleneksel bir Buluşma” etkinliği Beslalıyör. Müsinoti Çare Dep ty e “Adım Adım Anneliğe” başlığıyla belirli Gezegende Eğimi Yeniden Düşünmek” periyotlarla düzenli olarak yapılacak olan i » temas le yayımlandı. Çocuk doğu bu etkinlikte; anne adayları doktorlarla il İlişkisinin önemine vurgu yapan ve bir araya gelecek, hamilelik ve yenidoğan l Worldwatch Enstitüsü'nün en bilinen sürecine dair tüm merak etliklerini k. 
yayınlarından olan kitap, 40 farklı sorabilecek, mad 


ülkede yayınlanıyor. eden içi ANNE SÜTÜNÜ 
SAKLAMA KOLAYLIĞI 


Lansinoh, yenilikçi ürünleri ile bebeğini anne sütü ile besleyen anneleri bu süreçte desteklemeye devam ediyor. Lansinoh'un 

geliştirdiği anne sütü saklama poşetleri 

artık Lansinoh göğüs pompalarına takılarak kullanılabiliyor. Bu sayede sütünün 


sağılmasını ve saklanmasını da daha pratik hale getiriyor. 
Lİ 
Prima 30 yıldır 
.. e / .. eğe 

ta binbi Türkiye'de üretiliyor 

Fas'ta binbir y y 
30 yıldır Türkiye'de üretilen Prima, yeni reklam 
gece masalı kampanyasında bu kez kendi çalışanlarına Marakeş'in mistik taş binaları, Humphrey “Neden Prima'yı tercih ettiklerini?” soruyor. 
Bogart ve İngrid Bergman”ın unutulmaz Prima Kocaeli Fabrikası Üretim Lideri İlker aşkıyla ünlenen Kazablanka sokakları, Aslan ve Prima Sistem Geliştirme Müdürü Sema Fas'ın tüm gizemi ve bilinmeyenleri Zorbay'ın yer aldığı reklam filminde çalışanlar Tatilbudur.com ayrıcalığı ile sadece hem kendi bebekleri için neden Prima'yı bir tık uzağınızda. seçtiklerini hem neler yaptıklarını anlatıyor. 
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se var ne yok 


Kr MR 
ÇİFTLİK EVİNİZDE! 


Hasanbey.com, çiftliğinde üretilen özlediğiniz 


doğal lezzetleri, aynı gün içerisinde soğutuculu özel aracıyla İstanbul Anadolu yakasındaki evlere teslim etmeye başlıyor. 


Penti'den Mutluluk Veren 
Ev Giyim Koleksiyonu 


Pijamanın mutlulukla bir ilgisi olmalı diyerek yükselen ev giyim trendine dikkat çeken Penti, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonuyla renkli bir ev stili sunuyor. 
www.penti.com.İr 


Kaşıntıyı hafifletiyor 
Bebeklerin diş çıkarma dönemleri için tasarlanan 
Wee Baby kalpli silikon diş halkası, ağrıyı ve kaşıntıyı hafifleterek rahatlık hissi 


veriyor. 


MUSTELA 1.2.3 PİŞİK 
ONLEYICI KREM 
Mustela, her bez değişiminde 
kullanıma uygun yüzde 98 
doğal kökenli içeriğe sahip 
Vitamin Bariyer 1.2.3 Pişik 
Kremi ile etkili ve yüksek toleranslı bir cilt bakımı sunuyor. Ayrıca ürün, parfüm ve paraben içermiyor, doğumdan itibaren güvenle kullanılabiliyor. 


Kakaodan yapılan 


SKİN DİSCOMFORT 


yumuşak krema tabakasıyla Loacker gofretleri sizi sevdiklerinizle beraber unutulmaz bir deneyim yaşamaya davet ediyor. 


BEBEKLERİN 
KIYAFETLERİNE 
ANNE 
DOKUNUŞU... 


Viking Temizlik, imza attığı ürünlere “Anne hassasiyetiyle” yaklaşıyor. 
Viking Konsantre 
Yumuşatıcı Sensitive; hem bebekler hem de anneler için temizliğin en güvenli halini sunuyor. 


Vücudun da gençleşmeye ihtiyacı var! 
NUXE'ün vücut için yepyeni bir gençleştirici bakım yeniliği sunduğu Nuxuriance Ultra© Anti-Aging Vücut kremi; kadifemsi, yumuşak bir cilt hissi vadediyor. 


82 / Mart 2018 / Bebeğim 


N A b R | ZE yi 
Freşa Extra Vitaminli ile enerjiniz hiç düşmeyecek! 

Vitamin Bö, folik asit, biotin, vitamin B12 

gibi vitaminlerin yer aldığı Freşa Extra Vitamin 


serisi vücudun günlük vitamin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. 


Bebe d'or'dan ısıya duyarlı kaşık 
Yeni ürünlerini tüketicisiyle buluşturmaya devam eden Bebe D'or, annelerin dikkatini çekecek olan “Bebe D'or 2'li Isıya Duyarlı Kaşık” ile bebeklerin beslenme sürecinin 


güvenli ve kolay olmasını sağlıyor. 


Balparmak”tan yepyeni bir seri! 
Balparmak Apitera serisi içeriğinde doğal şifalı bitkiler, bal ve arıların mucizevi salgısı propolis bulunuyor. ApiteraZen bağışıklığı desteklemeye, ApiteraUp zinde kalmaya, ApiteraMind ise hafızayı güçlendirmeye destek oluyor. 


Vivident şimdi daha ferah 
Çanta ve cepte taşıma kolaylığı yaratan Yeni Vivident Full Fresh rulo paket, benzersiz ferahlığı ile aradığınız her an yanınızda olacak. 


ANASINIFI VEL. SINF 
KAYITLARI IĞIN 


ILK AŞAMA 
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